
2020 : oktober, van Knokke tot De Panne 

Omwille van Corona moeten we dit jaar in eigen land blijven. We zoeken de minst besmette regio’s 
op en na Limburg was dat in oktober 2020 de Belgische kust. We besluiten er een roadtrip van te 
maken en de volledige 70 km kustlijn te verkennen, te beginnen in good old Knokke (want in de 
Panne zijn alle campings eind september dicht). 

Na een stormachtige woensdag vertrekken we op donderdag met mooi weer, en zo zal het 
grotendeels blijven tot we terug thuis zijn. 

DO 22/10: Knokke, camping Holiday Village 

Na dik anderhalf uur rijden staan we op onze eerste bestemming, een oude bekende in Knokke, de 
allereerste camperplaats waar we ooit gestaan hebben. Het is stralend weer, dus maken we nog een 
mooie fietstocht langs de zeedijk tot aan het Zwin en terug.  

  

Alle cafe’s en restaurants zijn gesloten, coronamaatregel, dus kunnen we niet anders dan na onze 
fietstocht in onze camper een aperitiefke drinken en daarna een boterhammeke eten, we hebben 
alles van thuis meegebracht, dus dat is geen probleem. Vanaf 7 uur is het donker, het wordt een 
lange avond in ons camperke, maar ook dat blijkt geen probleem te zijn: nog een beetje lezen en dan, 
dankzij goeie wifi op de camping, naar een filmke kijken, best leuk. 

Vrij 23/10: van Knokke naar De Haan, camping ter Duinen 

Het weer blijft schitterend, en we vertrekken,( met de camper, want daarna rijden we door) naar het 
Zwin om er te gaan wandelen. Eigenlijk moet je in coronatijd een afspraak maken, maar nu, buiten 
het seizoen en nog voor de herfstvakantie, is er weinig volk en dus mogen we zo naar binnen. Het is 
hier nog even mooi als altijd, en we hebben geluk: we zijn een tijdje alleen met een vrijwilliger die 
met verschillende kijkers vanuit een observatiehut de aanwezige vogels aanwijst en laat bekijken. We 
zien er een paar die we nog niet kenden en we hebben de smaak te pakken. Als we ergens zo’n kijker 
op de kop kunnen tikken, is dit misschien wel een leuk idee om ook thuis te doen! We oefenen ons 
alvast met onze kleine verrekijker gedurende de rest van onze wandeling in dit prachtige landschap. 



  

Na onze wandeling en een bezoek aan het infocentrum, trekken we verder naar onze volgende halte 
aan de Belgische kust, maar onderweg stoppen we nog aan het For Freedom museum in 
Ramskapelle, waarover we een reportage gezien hebben op tv. Het is een museum over de tweede 
wereldoorlog in de kuststreek, opgezet door de zonen van een engelse soldaat die hier blijven 
plakken is. Het geheel is mooi opgezet, maar in mijn ogen was er te veel materiaal en konden de 
broers-verzamelaars moeilijk iets weglaten, dus geeft het een nogal overladen indruk. Maar toch de 
moeite van het bezoeken waard. 

  

Op 10 min na sluitingstijd stappen we het museum buiten, op naar onze volgende halte, camping Ter 
Duinen in De Haan. 

Za 24/10: van De Haan naar Bredene, camping Astrid 

In onze tocht langsheen de kust slaan we Blankenberge over, omdat we hier al dikwijls geweest zijn, 
maar stoppen we wel in De Haan, dat ons heel goed bevalt: het heeft een mooi oud centrum, waar 
ondanks corona toch nog genoeg leven in zit, en het heeft een mooie promenade, zonder echte 
hoogbouw erlangs.  

We maken een fietstocht door de duinen, langs de promenade en door het centrum, maar dan is het 
alweer tijd om verder te trekken, naar Bredene, camping Duinzicht. 



  

Bredene zelf is niet veel soeps, de grote baan loopt er bijna vlak langs het strand, maar we hebben 
deze locatie vooral gekozen omdat je van hieruit gemakkelijk met de fiets naar Oostende kan rijden 
en we hebben nu eenmaal een boon voor Oostende (en voor Knokke). Dus, zodra we op de camping 
geïnstalleerd zijn, vertrekken we met de fiets en we laten ons met de veerboot overzetten naar 
Oostende. 

  

  



We eten een ijsje op de dijk (take away, dat mag nog), we doen een toerke en omdat het er nogal 
regenachtig begint uit te zien besluiten we om toch maar met de overzet terug te gaan, in plaats van 
de veel langere weg terug te nemen, wat eerst ons plan was. En daar hebben we geluk, want we zijn 
de allerlaatste passagiers van de dag; achter ons sluit de poort naar de overzet onherroepelijk.  
Wandelaars die nog op hun gemakske komen aangelopen zijn eraan voor de moeite! Les van de dag: 
altijd eerst het uur van de laatste terugvaart checken, voor je op een overzet stapt! 

Zo 25/10: Van Bredene naar Westende, camperpark Kompas 

Joris had gelezen dat er in Westende een nieuwe camperplaats was, dus daar willen we nog naartoe. 
Het is een prachtige camperplaats, met ruime, mooi afgebakende plaatsen; een aanrader. Goed 
gelegen ook: vanop de camping kan je via een voetpad door de duinen rechtstreeks naar het strand. 

  

We doen een lange strandwandeling en laten ons eens goed uitwaaien en daarna gaat het weer met 
de fiets naar een andere oude bekende: Nieuwpoort. Net zoals in Oostende nemen we ook hier een 
veerboot, maar we hebben ons lesje geleerd: eerst de laatste terugvaart controleren! Maar zo laat 
wordt het spijtig genoeg niet in Nieuwpoort, want we zijn nog maar pas van de veerboot gestapt of 
het begint te regenen. We gaan schuilen onder een afdak als het echt begint te gieten, maar gelukkig 
duurt het niet al te lang voor we weer verder kunnen. We gaan deze keer niet terug met de veerboot 
(en we kennen nochtans de uurregeling!), maar fietsen langs de jachthaven, uit pure nostalgie. 

  



Ma 26/10: van Westende naar huis, casa Hombeek 

De volgende dag is het opnieuw stralend weer, de camperplaats is fantastisch en we zouden graag 
nog een beetje blijven, maar helaas moeten we morgen thuis zijn, dus vertrekken we weer en maken 
onze tocht langsheen de Belgische kust af met de laatste gemeente voor de franse grens: De Panne. 

  

Volgens onze informatie zou hier een splinternieuwe camperplaats moeten zijn , maar helaas zijn de 
werken blijkbaar nog niet begonnen. Dat maakt van de Panne geen campervriendelijke gemeente, 
want er is gewoon geen enkele plaats waar je legaal met een mobilhome kan overnachten. We 
parkeren ons dan maar langs de straat, op de plaats waar de camperplaatsen eigenlijk hadden 
moeten zijn en maken nog een laatste wandeling op een mooi strand en dan is het spijtig genoeg tijd 
om naar huis te gaan.  

Trip geslaagd en voor herhaling vatbaar! 

   


