
 

 

REISVERSLAG van 42 dagen mei-juni 2024 

NEDERLAND – DUITSLAND – DENEMARKEN – ZWEDEN 

 

20/5 URK - Nederland CP HAVEN URK 

Het was redelijk rustig rijden. Wel een beetje geluk gehad! Toen we op 10km van onze 

eindbestemming waren, was er in de andere richting een ongeval gebeurd op de 

snelweg en een file van meer dan 10km! Gelukkig niet in onze rijrichting! Aan de haven in 

Urk hadden we nog een plekje gevonden. Dus we hadden weer geluk. Toen ik uitstapte 

om te zien of we waterpas stonden, kwam de geur van vers gebakken kibbeling mij 

tegemoet!  Vlakbij was er een visrestaurant en een half uurtje later hadden we al 

besteld. Vers gebakken kibbeling, citroentje, glaasje witte wijn, Jan nam er frietjes 

bij. Lekker! Ik had het nog nooit zo’n lekkere kibbelings  gegeten. Dan zijn de 

boterhammetjes voor vanavond. We zijn al goed begonnen vind ik. 

Het is grijs maar warm met nu en dan een regendruppel We maken een wandeling door 

Urk. Zo van die kleine dorpjes aan het water zijn wel gezellig. Er wordt hard gewerkt op 

de scheepswerf zelfs op Pinkstermaandag. Het voorbije weekend was er volgens 

eeuwenoude traditie feest in Urk: de huwelijksbazaar. Dan komen dienstmeisjes met 

kapjes op het hoofd buiten, op zoek naar een vrijer.  

21/5 Stavoren CP Marinahaven 

Het was zalig fietsen hier in Stavoren! Water langs alle kanten en daar waar wij dachten 

dat het de zee was, was het nog steeds het IJselmeer. We hebben de ijsfontein 

gevonden en Aukje die ooit op haar sloffen in haar nachtjapon de Elfstedentocht heeft 

geschaatst! We hebben genoten van lekkere gerechtjes geserveerd op een plank. We 

kennen de plankjes in Nederland inmiddels al en het is telkens een verrassing! 

 

22/5 Hindeloopen, camping Hindeloopen 

Onderweg zien we gigantisch veel, maar echt heel veel ganzen of eenden vliegen, 

ongelooflijk mooi!  

We wandelen langs de dijk tussen de vele schapen en lammetjes. Het gras is bezaaid 

met schapendrollen, dus uitkijken waar je loopt. Het uitzicht op het IJselmeer samen 

met de zeebries is deugddoende.  

Hindeloopen is een openluchtmuseum wordt er gezegd, ja dat is wel zo. Veel bruggetjes 

en oude huizen met beschilderde vensterluiken. De protestantse kerk is sober maar 

toch mooi met prachtige luchters. De orgelist is aan het oefenen, het klinkt al goed! Als 

‘s avonds de zon wegzakt in het IJselmeer dan sluiten we de dag af. ‘s Nachts rond 5:40 

word ik wakker…die ganzen maken al ferm lawaai! Een hels lawaai! Met stopjes in de oren 

kan ik toch terug de slaap vatten, ik werd pas om 8:20 terug wakker. 

 

23/5 Workum, CP Jachthaven Bouwsma 

We hebben een mooie plek! Met zicht op de bootjes. 

Workum is volgens ons mooier dan Hindeloopen en de titel openluchtmuseum is meer 

toepasselijk in Workum. Het was en is nog steeds welstellend. Er waren zowel inkomsten 



 

 

uit de visvangst als uit de landbouw. Napoleon had verbod opgelegd om uit te varen en te 

vissen in Engelse wateren. Daarmee is er al een groot verschil met Hindeloopen dat het 

enkel van de visvangst moest hebben, Workum had de eerste Spaarbank van Nederland, 

2 maanden vóór Amsterdam.  

De Harmonie was ooit een oord van samenkomen, in goede sfeer, gezelligheid en in 

harmonie. Zelfs de kaasboer heeft zijn zaak met goede sfeer, bij de harmonie. 

De ijsfontein met de 2 leeuwen verwijst naar de leeuwen in het wapenschild van de stad. 

Ze lijken wel speelse katten die om beurten water naar mekaar gooien. Typerend voor 

de bewoners van Workum die als goedlachs bekend staan.  

 

24/5 Bolsward CP haven Bolsward 

Bolsward, het laatste van de 11 stadjes. Het is een mooie wandeling naar het centrum. 

Het prachtige voormalige raadhuis van midden 1600 staat te blinken in de zon! De gevel 

is een kunstwerk op zich en vertelt o.a. dat er in het verleden ook recht werd 

gesproken. De trouwzaal wordt nu nog geregeld gebruikt, de andere gemeentelijke 

diensten zijn in een gebouw naastliggend ondergebracht. Het is een mooie dag. We 

besluiten van meteen door te rijden naar Dokkum. Morgen ontmoeten we daar een koppel 

die we op onze vorige reis enkele malen zijn tegengekomen. 

 

25- 26 mei Dokkum camping Havenrecreatie Dokkum 

Ons dagje in Dokkum begon met koffie in de mobilhome met Rian en Willem die op 

bezoek kwamen. We kennen hen van onderweg in Spanje. Willem is schipper. Ze reden 

met ons naar de haven in Lauwersoog waar hun schip gewoonlijk ligt, maar dat nu op zee 

was. De regen stopte rond 11u dus konden we en een wandeling maken langs de haven. De 

sfeer zorgde ervoor dat we kibbeling gingen eten, heerlijk!  

Vorig jaar hebben we grotendeels Dokkum bezocht, alleen Bonifatius kapel hadden we 

niet gezien. Daar zijn we nu ook eventjes gestopt. Na een drankje en een lekkere 

oranjekoek namen we afscheid en zijn we onder ons 2 Dokkum ingewandeld en terug 

gezien wat we van vorig jaar al kennen. De kerk stond dit keer wel open, de orgelmuziek 

kon je al van ver horen. De gereformeerde kerk heeft een zekere huiselijke sfeer, het 

is anders.  

 

Het is zondag, we moeten ons niet verplaatsen, dus blijven we wat langer liggen. Na het 

ontbijt wandelen we terug Dokkum in. Het is een heel gezellig dorp, vooral aan de 

waterkant. Veel bruggetjes en straatjes. De Molens zijn pronkstukken in de zon en 

geven een gezicht aan Dokkum. De sloepen die omgebouwd zijn tot terrassen zitten 

overvol, iedereen geniet. We zorgen er wel voor dat we tegen 15u terug zijn want dan is 

er regen voorspeld. De Buienradar heeft het goed ingeschat, de hemel maakt een hels 

lawaai en knettert er op los. De regen blust het stof en het koelt zachtjes af. Het 

koffietje en oranjekoek maken van deze zondagnamiddag een zoete dag. 

 

27/5 Winsum camping Marenland 

Het mooiste dorpje van Nederland, uitgeroepen door ANWB in 2020 is Winsum! Wij 

gaan eens kijken of dat wel waar is. Ja, het is mooi. Overal bloemen en klimrozen, langs 

alle kanten zie je de molens, bruggetjes, water, parkjes en sloepen en mini havens met 



 

 

een paar jachtboten. Je ziet hier kinderen met rubberbootjes (type Zodiac) op het 

water voorbij varen, mensen die met hun kano aanmeren en in Winsum overnachten en 

weer verder roeien. Maar uiteraard ook veel fietsers. Kortom het leven is hier anders. 

Zowel in Friesland als hier in de provincie Groningen. Het leven speelt zich af op en 

naast het water.  

Marten Talens is hier geboren! Die van de inkt en de verf, de ecoline, de wasco-krijtjes, 

acrylverf en de grote inktfles. Ook bekend als grootste leverancier aan scholen en 

bedrijven, maar ook aan kunstenaars over de hele wereld. Er zijn 30 raamexposities in 

Winsum van de kleurrijke geschiedenis van Talens inkten en verven. 

 

28/5 Groningen camperplaats No Limit Ships 

We staan op een scheepswerf, op wandelafstand van de stad. Het is een beveiligde werf 

met poort en toegangscode, er hangen camera’s en alles wat we nodig hebben is 

aanwezig. We wandelen de stad in.  

Het Forum is een moderne maar zeer gezellige ontmoetingsplek voor de bewoners en 

de bezoekers van de stad. Het wordt de huiskamer van Groningen genoemd. En dat is wel 

zo. Op elk verdiep zijn er moderne leeshoeken, werkplekken, computerzalen, 

bibliotheken, info standen, koffiehoeken, enz… de roltrappen hangen zigzag over mekaar 

en het dak geeft een panoramisch uitzicht tot heel ver buiten de stad. 

Mosterdfabrieken of het mosterdmuseum…ze hadden geen aantrok meer en zijn 

gesloten. Dat is spijtig want ik had toch wel wat meer willen weten over de mosterd van 

Groningen. We zijn dan mosterdsoep gaan eten, met prei en spekjes. Heerlijk! We 

hadden het nog nooit geproefd, maar het is wel voor herhaling vatbaar. We slenteren 

door de winkelstraten met winkels met gekke namen “Jurkenwinkel”, “frietwinkel”, “de 

vliegende hollander”, “kadocafé” enz… In Groningen, studentenstad, moet je uit je 

doppen kijken want de fietspaden zijn druk bereden! Het wordt rustiger bij de mooie 

kleine hofjes en tuintjes die al eeuwenlang rust brengen in de stad.  

 

29/5 Winschoten CP JACHTHAVEN 

Een dag van regen! Veel regen. Dat betekent een dagje niets doen, moet ook wel eens 

kunnen. 

 

30/5  

We wandelen Winschoten in. Er is een lange winkelstraat met de ene boetiek naast de 

andere. We drinken een koffietje en gaan weer verder. Het is mooi weer en droog tot 

de middag. We besluiten van nog eens een laatste keer kibbelings te eten. Zo lekker. We 

gaan eens winkeltjes doen. Ik zoek al een tijdje een donker blauwe regenjas. In een 

betere kledingzaak zijn ze maar uit te kiezen maar de prijzen zijn mij te hoog. Na 

enkele winkels te hebben gedaan komen we aan een outlet store van die dure 

kledingzaak. En daar hangt de regenjas die ik wil! De lengte is OK, de mouwen iets te 

lang, maar dat is wel altijd zo, gezien mijn lengte… Alles is aan 50% korting. Het ene 

prijskaartje met alleen een getal, zegt 79€ het andere is een rode bol met 50% korting. 

Ik vraag aan de verkoopster  of die 79€ de prijs is, of gaat er 50%  af. 3 verkoopsters 

hebben hun hoofd erover gebogen tot de laatste zegt: “weg is weg” Ik moest 39,5€ 

betalen. We hebben de jas goed nagekeken, hij was in perfecte staat. Alle regenjassen 



 

 

stonden tussen de 199€ en 369€ geprezen die dan aan halve prijs werden verkocht. Ik 

denk dat ik een koopje heb gedaan! Elke verkoopster weet toch dat elk kledingstuk een 

identiteit heeft. Dat vind je aan het label dat bvb in een binnenzak of aan de zijnaad 

genaaid is.  Ze hebben de moeite niet gedaan… En ja hoor, ik heb onmiddellijk gekeken 

op  internet, het label met codenummer hangt er wel degelijk in! Jammer voor hun 

zakencijfer, goed voor mij!  

 

31/5 Duitsland - Bremen CP Kuhhirten 

We zijn ondertussen in Bremen, van die hond, een kat, een haantje… en wat later een 

ezel. Camperplaats met 100 plaatsen, wij hadden nog net een plekje. Na de 

boterhammekes de fiets op naar een TUV-kantoor voor een milieusticker. Voor 6€ zijn 

we gesteld! Morgen gaan we de stad verkennen. 

De rijstijl van de Duitsers is wel wat anders, ze zoefen voorbij wanneer je ingehaald 

wordt! Maar evenzo op het fietspad! Bremen is de 3de fiets vriendelijke stad van 

Europa, ja amaai ze rijden niet, maar vliegen je zowaar voorbij!! 
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We fietsen naar de oude stad. Het is er al druk want het is marktdag en de zon schijnt 

op haar beste. De eerste indrukken waren de gigantische gebouwen! Mastodonten! Wel 

een beetje grauw allemaal, maar de zon maakt veel goed. De Dom van Bremen is enorm 

groot met trappen naar het altaar, maar halfweg de kerk staat in de middenbeuk ook 

een altaar. We zetten ons neer om rond te kijken, want het is echt de moeite! 

De Deutsche bank is een enorm gebouw, je krijgt het haast niet op de foto….het is daar 

dan waar het geld zit?  

De Bremer bank is nu een klein shoppingcenter maar de deuren zijn, zoals trouwens 

overal hier in Bremen, kunstwerken op zich! 

De gevels van de oude gebouwen zouden, als ze opgekuist worden, al hun kleuren kunnen 

laten zien. Met een beetje goede wil kan je de kleuren toch waarnemen. Er staan overal 

beelden en kunstwerken. 

Bremen is ook één groot koffiehuis met zoetigheden. Is het geen taart dan is het snoep! 

Je ruikt het overal. 

In de O.L.Vrouwenkerk kan je schommelen: “Met de zegen van God maar op eigen risico” 

staat er. Het was wel leuk om in een kerk te schommelen met een prachtig glasraam op 

de achtergrond! 

Tijd voor de lunch en dat is een aardappel in de oven gegaard met zure room en een 

slaatje. Het glaasje Riesling maakte het compleet. 

De wijk Schnoor met huizen vanuit de 13de eeuw, mochten we niet voorbij gaan. 

De oude stadswijk dankt zijn naam "Schnoor" aan het Nederduitse woord voor "koord" 

en er is geen betere manier om deze gerestaureerde oudste wijk van Bremen te 

beschrijven: hier staan kleine, kleurrijke huizen en winkels als parels aan een touwtje op 

een rij. De straten zijn zo smal dat je beide kanten kunt aanraken met je armen 

uitgestrekt. We zien er een variatie aan boetieks,  kunstwinkels, galerieën en 

souvenirwinkels en ook zoetigheden. De kleinste en smalste straat is de kattenstraat 

met uiteraard een kattencafé. 

 



 

 

2-3 juni Lübeck CP Media Docks Sleeswijk-Holstein 

 

In Lübeck hebben we een ontmoeting met een 200jaar oude traditie!  Café Niederegger 

werd in 1806 opgericht door meester-banketbakker Johann Georg Niederegger. Hij 

hielp het bedrijf de bekendheid te verwerven die Niederegger Marzipan vandaag de dag 

nog steeds over de hele wereld geniet. In de 200 jaar van zijn bestaan is Café 

Niederegger in het hart van de Hanzestad het geheime herkenningspunt van Lübeck 

geworden. De unieke sfeer bij de verwennerij of het nu gaat om ontbijt, lunch, 

koffietijd en gebak, of een drankje, het is een belevenis.  

Café Niederegger heeft verschillende prijzen ontvangen als een van de beste en 

mooiste cafés van Duitsland en voor uitstekende service. Het  Niederegger-arcadecafé 

met uitzicht op het historische stadhuis en de kerken, daar kan je genieten van heerlijk 

gebak en aromatische koffie. De diensters zijn allemaal keurig in uniform, het koffie 

servies is van mooi porselein en doet alles nog beter smaken. Het interieur komt zo uit 

een film en de taarten zijn de kunstwerken van dit koffiehuis!! Het was heerlijk, zeer 

lekkere koffie en de taarten nog beter dan een engeltje dat op je tong kaka doet!  

Het Marsepeinmuseum neemt de bezoeker mee op een lange reis door de tijd, die de 

amandelspecialiteit gedurende vele eeuwen heeft afgelegd, van zijn oosterse oorsprong 

tot de Hanzestad aan de Trave, de rivier die Lubeck op de kaart zette. 

In het Marsepeinmuseum zijn de twaalf levensgrote persoonlijkheden gemaakt van 

marsepein: allemaal fans van de beroemde Niederegger-marsepein. Het 

Marsepeinmuseum, vertelt over de oorsprong van marsepein en de bedrijfsgeschiedenis 

van het Niederegger Marsepeinenhuis. 

Waarom is die marsepein van Lübeck zo alom bekend? Volgens de lokale legende werd 

het recept voor marsepein in het jaar 1407 in Lübeck uitgevonden toen er een 

hongersnood heerste. Een van de varianten van het verhaal vertelt dat de bakkers geen 

meel meer hadden om brood te bakken. In de pakhuizen lagen echter nog wel enorme 

voorraden aan amandelen en suiker opgeslagen. 

Aan de kade van deze Hanzastad, aan de oever van de Trave rivier staan nog vele 

pakhuizen met trapgevels en klokgevels. De stadspoort is enorm, o.m. één van de vele 

sierstukken van deze stad!  

De dom is overweldigend! Het Christusbeeld is gigantisch! De grafkapellen zijn stuk voor 

stuk kunstwerken. Meestal hebben kathedralen of grote kerken zijkapellen opgedragen 

aan heiligen, maar na de reformatie zijn ze hier omgebouwd tot grafkapellen, om ter 

mooist! De dom is heel licht, zelfs op een grijze dag als vandaag. De preekstoel heeft 

een trap met toegangsdeur. Het meubilair zijn prachtig bewerkte houten meubelen, 

banken, biechtstoelen, enz… Het doopbekken staat centraal en is sober maar mooi! Het 

astronomisch uurwerk is een blikvanger in deze gereformeerde kathedraal, de Dom van 

Lübeck. 



 

 

Het achterste deel van de Dom is een tentoonstellingsruimte waarbij de witte zeilen het 

geheel bijzonder maken.  

De straten van Lübeck verbergen via kleine doorgangen kleinere straatjes die met 

bloemen en groen kleur geven aan een doolhof van straatjes. De was wordt aan de oever 

van de rivier te drogen gehangen want er zijn geen tuinen.  

Op het marktplein staat een “kaak” of de schandpaal van eeuwen geleden. Door de 

Franse inmenging moest hij worden afgebroken maar werd verbouwd tot boterhal. Er 

doen verschillende verhalen de ronde maar nuttig is het altijd geweest, maar vooral een 

ontmoetingsplaats. Rond de kerstdagen wordt er gluhwein geschonken en door het jaar 

de ideale plek om waren aan de man te brengen.  

4-5 juni camping in Kellenhusen 

Mooie wandeling gedaan tot aan de pier die wel bijzonder is met lichtgevende cirkels. 

Bij ons zie je op de stranden kabientjes en witte zeildoeken zodat je uit de wind zit, 

hier zijn het rieten strandkorven. Je kan die huren vanaf 12€ per uur! Maar hoe langer 

je blijft, hoe goedkoper het wordt. 

We fietsten tot Gromitz een mooie badplaats. EN! Je moet hier overal betalen voor 

gebruik van strand en dijk. 12€ voor ons 2 en we hebben een soort paspoort gekregen op 

naam!!! 

De strandkorven op de stranden van Gromitz zijn in het wit.  

Aan het einde van de pier, een heel stuk boven de zee, kan je met een soort “stolp” een 

stukje onder water en het leven onder water zien. 

Er staan dus inderdaad betaalzuilen aan de toegangen tot het strand! Je kan ze 

vergelijken met de betaalzuil van een autoparking. 

De dijk is aangenaam wandelen met boetieks en eethuizen. Ook een groot gebouw voor 

de redders of “wasserrettungen” die wel een goede infrastructuur hebben ik denk zelfs 

dat het een echte medische post is. De openbare toiletten zijn gratis, kraaknet en geen 

geurtjes!! De groene daken van de huizen zijn verzorgd en ogen mooi! Honden worden 

hier verwend. Er wordt aangegeven welke stukken strand voor de honden zijn en er zijn 

ook langgerekte grasplekken naast de fietsdijk voor de honden.  

 

zonsondergang 

Als de zon ondergaat 

en de wolken boven de zee achterlaat,  

en iedereen foto’s heeft genomen,  

dan keer je met een goed gevoel terug.  

Bij de dieper wordende kleur van de ondergaande rode zon,  

brengen de stille tinten rust … 

Als straks de maan zijn vaste plaats inneemt,   

zullen de sterren fluisteren  

en zeggen dat het zo goed is…. 
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Eiland Fehmarn - Katharinenhof camping 

Het is een mooie dag, zon en witte wolken maken de dag zo aangenaam! We wandelen 

naar het strand, heel anders dan wat je als strand in je gedachten hebt. Het is 

betoverend mooi! Heel ruig, ruw, vol keien en stenen, omgevallen bomen, met eenden, 

reigers, watervogels enz… 
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We fietsen langs mooie landwegen tussen het koren en alle soorten graan. Het is rustig 

en zo mooi! De graanvelden gaan zo ver het oog reiken kan. De wind doet ze wiegen 

terwijl de korenbloemen wat verder staan te showen in de zon. Bij een kleine badplaats 

eten we wat iedereen aan de kust van de Ostsee eet: een fischbrötchen. Heel lekker! 

Je vindt ze bijna op elke hoek van de straat.  
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We wandelen nu de andere richting uit langs de wilde ongerepte natuur, een strand waar 

de meeuwen en andere zeevogels vaste bewoners zijn. Het is er rustig, soms kom je een 

wandelaar tegen, maar meestal niemand.  

 

9/6 Denemarken - Camp Møns Klint 

We zijn deze voormiddag op de ferry van Puttgarden gereden en 45min later reden we 

in  Rødby Denemarken binnen. Groen, groen, groen. Verre landschappen en hier en daar 

een dorpje. Nu zijn we op een camping, heel duur!! 53€ per nacht!!!  

We zijn op wandelafstand van de bekende kliffen en hoogste punt van Denemarken. 

Møns Klint. De gemeente heet Borre in Seeland.  

We moesten door weilanden met hekken. Dat betekent meestal dat er dieren 

staan….Aan de koeien vlaaien te zien, wisten we al direct welke dieren we zouden zien. 

Een hele koeienfamilie met kalfjes. We moesten er in een grote boog rond gaan. Dan 

moesten we door een donker bos, terwijl het hard waaide! Brrrr.  

Maar dan werden we beloond met de mooie kliffen en het appelblauwzeegroene water! 

Er waren houten trappen, maar door slecht onderhoud zijn er treden in mekaar gezakt, 

dus gevaarlijk en verboden om af te dalen. Dat was een tegenvaller maar dat maken we 

morgen wel goed want ik weet al ongeveer op 3km een plek waar we wel op het strand 

kunnen. Het zicht hier op de camping is prachtig en naar het schijnt zouden we 

getrakteerd worden op een prachtige sterrenhemel! Of dat waar is, weten we morgen 

pas. 
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Het duurt hier wat langer eer het echt donker is, toen we om 11u gingen slapen waren er 

nog geen sterren te zien… 

Na het ontbijt rijden we een kleine 6km verder. Ik had op Google Earth uitgezocht hoe 

we toch op het strand konden geraken zonder ingezakte houten trappen. Kleine 

wegeltjes zouden ons er naartoe kunnen leiden. En kijk, we hebben de kleine 

wegeltjes gevonden en konden ruim parkeren. Het afdalende weggetje bovenop de 

kliffen, is smal en loopt tussen en onder de struiken en bomen door. Van hierboven 



 

 

kunnen we de zee al zien en de groene kleur die ons lokt! Bij elke stap die we zetten 

wordt het mooier! 

Wat we te zien kregen aan natuurschoon, kan geen enkele foto weergeven. Toch niet 

met mijn klein gsmke dat trilde van “excitement”, het is teveel voor woorden! De wolken, 

de zee, de zon, de krijtrotsen, het strand, de keien, de stukken rots, de stukken 

krijt, het veranderde elke seconde, elke minuut een beeld van schoonheid. De kleur van 

het water was Caraïbisch getint, we waanden ons even terug ginder, alleen de 

temperatuur klopte niet. De witte kliffen die majestueus oprijzen langs de 

Ostsee, staan te schitteren in de zon! Het keienstrand is een staaltje ongerepte natuur 

met brokken krijt ertussen. De kracht van de wind en de zee heeft hier een prachtig 

decor gemaakt! Een strand dat ons even mee opneemt om te genieten van al wat moeder 

natuur heeft gecreëerd! Prachtig, in één woord prachtig! We blijven geregeld staan om 

rond te kijken. Op die keien lopen, voelt alsof je dronken bent… maar ook dat maakt het 

speciaal. Heel toevallig heb ik op Google Maps deze plek gevonden die meer dan terecht 

op de lijst van Unesco werelderfgoed staat!  

We verplaatsen ons net na de middag en parkeren bij het GEOCENTER MØNS LINK. 

Hier kunnen we voor een prikje overnachten. Maar eerst maken we wandeling nr. 3 

(gisteren eentje, deze voormiddag ook één) en die gaat bovenop de kliffen. Het 

wandelpad gaat langs bomen die scheef staan door ouderdom en zeewind. Maar het 

uitzicht is weer betoverend mooi! Daar staan we dan op 171m hoog, terwijl daar beneden 

mensen wandelen, genieten wij van dit mooie plaatje!  
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Gisteren hadden we afgesproken met de krijtrotsen en de zee. Vandaag hebben we een 

afspraak met de groene natuur in Rønnede. Daar is een gigantisch groot avonturenpark 

met een parcours van klimtouwen, zipline, enz… maar ook een bostoren! Bij ons kunnen 

we fietsen tussen de bomen, hier wandelen tot boven de boomtoppen! En dat gaan we 

doen! De stalen bostoren heeft min of meer de vorm van een zandloper, is 48m hoog 

en weegt 650 ton. De wandeling er naartoe, via houten vlonderpaden,  door het bos is 1,2 

km. Tijdens de wandeling vertellen borden langs de weg over de bewoners van het bos, 

zoals rendieren, egels, eekhoorns, dassen, eenden, vossen, enz..  Naar boven en terug op 

de bostoren met 12 cirkels is 3,6 km. Langzaam aan kom je hoger en hoger en komt het 

panoramisch zicht stilaan dichterbij. De wolkenformaties boven het verre landschap zijn 

indrukwekkend en sterker dan de zon…die hebben we vandaag niet gezien, gelukkig het 

regende niet. Het domein is gigantisch groot en behoorde tot een kloosterorde. 

Kinderen kunnen hier hun grootste uitdagingen aangaan. Het klimpark bestaat uit 

hindernisbanen die in de boomtoppen zijn aangelegd, bestaande uit verschillende 

uitdagingen in verschillende moeilijkheidsgraden. Ook trapezes slingeren, door tonnen 

kruipen, op draden balanceren, in netten klimmen of op kabelbanen zweven.  Het 

parcours is tussen de 1,5 en 25 meter hoog gebouwd. Er kan overnacht worden in 

luxueuze glampingtenten. 

De wandeling op de bostoren was zeer rustig. Zachtjes aan stijg je zonder het bijna te 

beseffen. De natuur rond jou wordt kleiner, het bos staat lager en boven kan je zien 

welke steden in welke richting gelegen zijn. Ook Brussel stond erbij. Het was een leuke 

ervaring! We rijden naar Roskilde. 



 

 

12/6 Roskilde camping 

Wat een mooie camping! Wat een mooi decor waarin we staan, aan het water met aan de 

overkant de stad Roskilde!  We hebben lang geslapen, het was ook hier heel stil en 

rustig. Het sanitair bestaat uit mini badkamers met alles wat je nodig hebt en kraaknet. 

Er is ook een keuken waar 6 kookvuren zijn en afwasbakken, koelkasten en de 

gelegenheid om je eigen gemaakte gerechten daar op te eten. Echt mooi, modern en 

kraaknet! 

Het is zwaar bewolkt, maar droog. We ontbijten wat langer, wat opruimen en lezen. Na 

de middag fietsen we naar het centrum van Roskilde met als meest gekende beziens-

waardigheid de wereldberoemde grafkathedraal. 

 

De kathedraal van Roskilde was en is nog steeds een van de belangrijkste monumenten in 

Denemarken - en met goede reden! De kathedraal is vanwege zijn unieke architectuur 

opgenomen in de lijsten van UNESCO-werelderfgoed. De grafkathedraal is de eerste 

baksteengotische kathedraal in Scandinavië. Bovendien heeft het 1000 jaar 

geschiedenis achter de rug en liggen 40 Deense koningen en koninginnen begraven in de 

kapellen en crypten van de kerk. Roskilde was vóór Kopenhagen de hoofdstad van 

Denemarken, vandaar dat de kathedraal toen de belangrijkste was en nog is en 

waarschijnlijk de enige in de wereld met zoveel koninklijke graven. De geschiedenis van 

de monarchie is een goudmijn van dramatische Deense geschiedenis, van bloedige 

veldslagen, epidemieën, hoogverraad, jaloeziedrama en samenzweringen, maar ook van 

liefde. Krijtschilderijen, koningsgraven, kunst en architectuur vertellen de geschiedenis 

van de koningen, de kerk en Denemarken. Door de tijden heen werden zijkapellen 

bijgebouwd zodat koningen en koninginnen evenwaardig konden begraven worden.  

Sprakeloos werden we toen we al de grafkapellen en crypten binnenwandelden. Het ene 

al groter dan het andere. Het smeedwerk is ongezien mooi en er zijn zelfs sarcofagen 

bij in brons en weelderig voorzien van kunstsmeedwerken, je voelt en ziet hier in de 

kathedraal van Roskilde het bewijs en de uitstraling  van macht. Enorm grote 

schilderijen, prachtige vloeren, je loopt over grafzerken met uitgehouwen beeltenissen.  

 

We fietsen na het bezoek aan kathedraal naar de haven waar het Vikingmuseum is. Oude 

technieken worden nog steeds toegepast om boten te bouwen zoals vroeger. Een replica 

van hetgeen binnen in het museum ligt, ligt ook buiten. Dagelijks vaart men uit maar je 

moet wel zelf roeien. 

 

13/6 Dragør - camping Kopenhagen 

Vandaag is het onze wettelijke huwelijksverjaardag en draag ik nog altijd even graag de 

naam mevr. De Schutter!  

Er wordt gezegd dat Dragør een van de best bewaarde dorpjes van Denemarken 

heeft. Dragør heeft veel goed bewaarde historische gebouwen. Het oude gedeelte is 

een compact, pittoresk doolhof van steegjes met fraaie geel geschilderde huizen, rode 

daken en geplaveide straten gebouwd in de traditionele Deense stijl. Alle omheiningen, 

poorten en hekken hebben dezelfde groen kleur, een traditie die in ere wordt 

gehouden. Overal bloemen en kleine groene struiken. Kledingrekjes met kleding van 

mevrouw, staan voor de deur te koop aangeboden. We genieten van de wandeling door de 



 

 

steegjes en straten en komen zo aan de jachthaven waar de boten dansen op het ritme 

van de golfslag, er is veel wind. De wolkenformaties zijn indrukwekkend, in de verte zien 

we de Öresundsbrug waar we zondag gaan overrijden. Als we terugfietsen, langs het 

water en door de weilanden zijn we net op tijd voor een regenbui die dan toch niet 

doorgaat. We hebben geluk! Het blijft droog. 

Ik heb al meermaals gezien dat er in de toiletten een soort ijzeren wasspeld hangt, ik 

kan het niet anders beschrijven. Daar hangt een plastiek zakje aan. Als je op de speld 

nijpt dan gaat de zak open. Het is om maandverbandjes in weg te gooien… zak is halfvol… 

de geur… erg 

 

14/6 

Ik voel aan mezelf dat 16/6 dichtbij is, het begint spannend te worden! 

Onze dochter had voorgesteld om van 16/6 tot 20/6 naar een camping in Sjöbo in  zuid 

Zweden te komen. Ook de schoonouders komen naar daar. Dit betekent dat wij vanuit 

Belgie een 930 km minder moeten rijden, want dochterlief en haar gezin wonen in 

Hudiksvall. 

Zondag steken we de Öresundsbrug van bijna 8km over en een uurtje later zijn we dan 

in Sjöbo. (Nog een 100km van waar we nu zijn) 

Voor de ferry vorige week in Puttgarden - Duitsland naar Rødby in Denemarken EN voor 

de Öresundsbrug moet je betalen. Heen en terug spreken we over net geen 500€…  

Dit weekend gaan we Kopenhagen bezoeken en zondag is het dan zover!! 

 

14/6 dagje Kopenhagen 

Vandaag gaan we eens echt de “toerist” uithangen.  

We beginnen met de lijnbus te nemen vanuit Dragør naar Kopenhagen, Jan had alles 

prima uitgedokterd: hoe, waar en wanneer. Eenmaal op de bus konden we alleen maar met 

Deense kronen betalen (die hadden we niet) en met de bankkaart ging ook niet. De 

buschauffeur deed teken van ga maar zitten en hij vertrok zonder meer.  

Halfweg was er een wisselhalte van chauffeurs, we hadden al een briefje van €5 klaar 

als drinkgeld voor de man, maar hij vertrok…dus zijn we gratis in de stad toegekomen. 

Na een rit van een half uur komen we in hartje Kopenhagen toe. We kopen een ticket 

voor de “Hop on- Hop off bus”. Dees is echt de toerist uithangen, maar wel gemakkelijk. 

De volledige stadsrit duurt anderhalf uur en wij duiden aan waar we de volgende rit 

willen uitstappen.  

 

Kopenhagen op een rijtje: 

 

We zien heel veel gigantische gebouwen appartementen, banken, hotels, bedrijven. 

Kopenhagen werd in 2023 aangewezen als wereldhoofdstad van moderne en hedendaagse 

architectuur. En dat hebben we gezien!   

* 

In hartje Kopenhagen is een attractiepark Tivoli. Men staat aan te schuiven tot straten 

ver om binnen te kunnen!  Het is er ongelooflijk druk! Vanavond is er een concert van 

Metallica! Het concert gaat door in het voetbalstadion waar 38 000 toeschouwers 



 

 

kunnen plaatsnemen…dat verklaart de ongewone drukte op een vrijdag in Kopenhagen. De 

terrassen zitten vol, Tuborg en Carlsberg vloeien over de toonbanken. 

* 

Kopenhagen zou de meest groene stad van Europa zijn. 

* 

De gebouwen zijn majestueus! Waar het koninklijk paleis was, kwamen ook adelen en 

alles wat blauw bloed had het ene paleis na het andere neerzetten, de immense 

pakhuizen zijn omgebouwd als wooncomplexen.  

* 

Er zouden meer fietsen in Kopenhagen zijn dan inwoners, 5 fietsen op 4 inwoners… 

* 

De Frederikskerk of in de volksmond “de marmeren kerk” is indrukwekkend groot. De 

binnen afwerking bestaat uit Noorse marmer, Deens massief marmer en Duitse ivoor.  

* 

De kleine zeemeermin is inderdaad klein, hoofdfiguur uit het gelijknamig sprookje van 

Hans Christian Andersen en gemaakt in opdracht van brouwerij Carlsberg.  

* 

De rivier de Sont loopt door Kopenhagen en dat zal de horeca geweten hebben! Het ene 

restaurant na het andere en terrassen in overvloed, mooie gekleurde gevels en een 

ongelooflijke gezellige drukte! 

* 

De Holmens Kirke gaan we wel bezoeken, een prachtig interieur en een oase van rust in 

een drukke stad. De zitbanken hebben aan de kop fraai houtsnijwerk, de 

eikenhouten preekstoel met bijbelse figuren is een kunstwerk. In de catacomben staan 

de graven van belangrijke maritieme helden en Deense bijzondere personen. De laatste 

die er een graf kreeg was een admiraal in 1993 die op 50-jarige leeftijd overleden is. 

* 

Op 16 april van dit jaar kopte het VRT-nws : Brand in historisch Beursgebouw in 

Kopenhagen: "Helft gebouw afgebrand, waaronder iconische drakentoren en Grote Hal 

Dit is het grootste verdriet van dit jaar voor de stad Kopenhagen… je ruikt, als je er 

vlakbij staat, nog de brandgeur… een groot historisch verlies! 

* 

Aan het Christiansborgslot was er een soort “changing of the guards”. De wachters die 

nu het parlementsgebouw bewaken, voor de show, lopen met hun armen over mekaar… zo 

eens iets anders… 

Vancouver was voor ons de mooiste moderne stad die we ooit hebben gezien, maar 

Kopenhagen mag er komen naast staan! Heel modern afwisselend met een rijke 

geschiedenis en proper! Kraakproper! Aan de bushalte lagen wat peuken, maar voor het 

overige? Geen papiertje, plastiek, blikjes, …. niets gezien. 

* 

Er is een Hard Rock café in Kopenhagen!! Daar kunnen we niet voorbij. We hebben ooit al 

vele HRC bezocht en ook vandaag moeten we er zijn. We genieten van een cocktail en 

een lekkere maaltijd! De muziek is uit onze zotte tijd en de sfeer zoals het in een HRC 

hoort. 

 



 

 

In het station van deze Deense hoofdstad kopen we onze ticketjes voor de busreis 

terug. Het was een prachtige dag in deze mooie Deense hoofdstad! En om te eindigen 

met de woorden van Metallica : “nothing else matters”. Voor wie een prachtige 

pianoversie van dit nummer wenst te horen ? Hiervan krijg je kippenvel. 

 

Nothing Else Matters - Metallica - William Joseph feels the Rain  

 

 

16/6 Sjöbo - Zweden 

We zijn op tijd vertrokken, we weten dat we pas om 15u op de camping mogen inchecken, 

maar iets in ons zegt ons stilzwijgend: vertrek!!  

We doen nog enkele boodschappen in de supermarkt niet ver van onze laatste stop en 

voor we het goed en wel beseffen rijden we de Sontbrug over… er zijn wel felle 

windstoten, weinig verkeer, prachtig zicht over het water… halfweg de brug steken we 

de grens met Zweden over. Het is vlot rijden op de ring rond Malmö en rond 12u 

arriveren we al op de camping. We mogen ons direct installeren. Iets later komen de 

schoonouders toe. We hebben een gezellige namiddag samen. En daar komen ze dan 

aangewandeld!!! Alle vier, zo hard gemist en ongelooflijk graag gezien door vier 

grootouders, we vallen in mekaars armen, er wordt geknuffeld en gekust en traantjes 

vloeien! Het geknuffel is hartelijk met die drie EN mijn kind past nog steeds in mijn 

armen… het voelt goed, het voelt zoals het moet. Ik had een kadootje ingepakt en 

verstopt in de mobilhome. Ik toonde onze kleinkinderen er een foto van en vertelde 

daarbij dat, als ze het doosje vonden, ze het mochten houden. Ze waren dolblij met een 

leuk gezelschapsspel, een magnetisch bordspel. Er wordt verteld, gelachen, gesnoept en 

lekkers gedronken en als de avond valt vertrekken ze weer naar hun tentenweide. Ze 

hebben gisteren en vandaag 930km gereden, de nachtrust zal hun deugd doen. De 4 

grootouders kijken hun achterna… de emoties zijn groot… en er rollen tranen, tranen van 

groot gemis en blijheid om onze kinderen terug te zien. 

 

17/6 Sjöbo camping Orebackens 

Tegen de middag komt ons klein volkje daar weer aan. We eten allemaal samen. Ik had 

frikadellen met kriekskes gemaakt, stokbroden gebakken, er kwam kaas en charcuterie 

op tafel, het was gezellig en alles was vlug op. 

Na de lunch reden we naar Ystad, middeleeuws kuststadje op een goede 25km. De 

kleurrijke huizen staan te schitteren in de zon, maar als we aan de rozentuin van het 

klooster komen, is de heerlijke rozengeur overweldigend. Onze kleinzoon en ik 

nemen foto’s van de rozen die we mooi vinden. Er zouden 91 verschillende soorten staan. 

We gaan de kerk binnen waarover de kleinzoon verbaasd is om de grafzerken in de vloer 

waar iedereen zomaar overloopt. Er hangt rook in de kerk, er staan restjes van kaarsen 

in brand. Onze kleine vriend blaast ze gauw uit. 

Als we aan een tuintje komen met de meest romantische stoeltjes, genieten we samen 

van koffie, thee, taart en ijsjes. Alles kan, alles mag. We hebben nu de kans om de 

kinderen verwennen. Onze kleindochter poseert graag aan de rozenstruik. In een 

winkeltje gaan we samen snuisteren. Het ruikt er naar dierenhuiden, wol, leder en vilt. 

Stukken zeep worden omhuld met vilt. De zeep schuimt eens zo goed en blijft proper. 

https://youtu.be/GdU6snztM0A?si=AMNcrbEA30KOh2Da


 

 

De dag wordt afgesloten met vleesjes op de scötelbraai, koude pastasla en een variatie 

aan verse groenten. 

 

18-19/6 

Wat een prachtige dag in de zoo van Ystad!! Ystad zoo is een uitgestrekt 

glooiend domein waar de dieren heel veel ruimte hebben. Er klonken “o o o o’s” er 

klonken “wauw’s” er klonk “zo schattig” er klonk “kijk!” Vreugde en verwondering bij alle 

pasgeborenen. Blijkbaar de ideale periode want elke diersoort had kleintjes! Wat 

hebben we genoten!! Een prachtig domein met rondom rond graan- en korenvelden waar 

de wind vrijspel had en de gewassen deed dansen! 

Alpacas lieten toe dat je heel dichtbij kwam, maar mama was op haar hoede met haar 

kalf of cria. De kamelen kwamen wel dichter, je krijgt al zelf jeuk als je ziet hoe hun 

“winterfrakske” er nog niet helemaal af is en in slierten langs hun lijf hangen. 

Wat een plezier en wat een leuke dag!  

 

Ik had een klein kadootje ingepakt met 30 keer een stuk krant errond en goed 

vastgeplakt met ductape langs alle kanten. De ene probeert met ovenwanten het pak 

open te scheuren terwijl de andere dobbelt. Als de “6” wordt gedobbeld, moet er 

gewisseld worden met ovenwanten en dobbelsteen, zodat de andere kan proberen het 

pak open te scheuren. Hilarisch soms! 

 

20/6 Jan is jarig! 

We laten deze dag rustig beginnen… ik verwen Jan met een mooi versierde tafel en een 

lekker ontbijt. We wandelen met z’n allen het dorp in naar een hotel waar je ‘s middags 

terecht kan voor een lunch. Het gebouw is heel mooi gerestaureerd. In de loop der 

tijden fungeerde het als een herberg, het centrum van de samenleving, een 

gerechtsgebouw en vele andere functies. De laatste eigenaar verzamelde olifantjes, in 

alle vormen en formaten. Die verzameling is nog steeds te zien en telt zo’n 3500 

beeldjes. Het hotel was meermaals het decor voor film en TV-reeksen zoals Wallander. 

De lunchkaart voor vandaag biedt een visgerecht, een vleesgerecht, pasta  en 

een vegetarisch gerecht aan voor 111.5 Zweedse kroon p.p. daarbij een saladbar en 

huisgemaakte limonades, cake en koeken, koffie, thee en water. We genieten in dit 

prachtige interieur van typische Zweedse gerechten. De kleinkinderen vertalen en 

helpen ons met alles wat aangeboden wordt. Onze kleindochter had een mooie 

verjaardagskaart getekend, zo mooi dat Jan ontroerd was! Ik reken af en moest 

omgerekend 86 euro betalen voor een lekkere lunch met 8 personen! 

Een eindje verder in Sjöbo is er een tearoom voor “fica” , dit betekent koffie en taart. 

Iedereen kiest lekkers, de calorietjes liggen te lachen in de koeltoog. Dan wandelen we 

terug naar de camping. Ik had nog een pak pofmaïs in de mobilhome verstopt met als 

opdracht: “Als jullie het pak vinden, maken we popcorn”. Het was weer spannend maar 

een kwartiertje later maakten we samen in de hapjespan popcorn! Hoe leuk was dat!  

Daarna maakten we toastjes en tapas en werd er geklonken op Janneman zijn 

verjaardag! Mijne lieve Jan, 70jaar! Wat is de tijd gevlogen! Dankbaar om zolang samen 

te zijn! 



 

 

Om 18u was het stilaan tijd om afscheid te nemen… heel emotioneel en overgoten met 

heel veel liefde en vele traantjes…het afscheid deed zeer….bij iedereen…  

 

21/6  

Het is een feestdag! Midsomer wordt overal gevierd en dat hebben we gezien!  We 

fietsen naar het volgende dorp. Op de festivalweide staat alles klaar om straks los te 

barsten! Er zou een bekende groep vanuit Noorwegen komen optreden. Rond de weide 

staan veel campers en is het al “boenke boenke”  

We fietsten langs mooie glooiende wegen en kwamen uit bij een kasteel vanuit de 18de 

eeuw met kasteelboerderij. De tuin is toegankelijk voor het publiek. Twee forse 

kersenbomen domineren de tuin.  

In één van de stallen die omgebouwd is tot bloemenwinkel nemen we fika. 

Ondertussen zijn een aantal vrijwilligers druk aan het werk. Ze bekleden een paal met 

eikenbladeren, dat is hier zo de traditie. In een nabij gelegen gemeente gebruiken ze 

een ander blad en zal de paal er anders uitzien, wordt ons verteld.  Midsomer is na 

Kerstmis de tweede belangrijkste feestdag in Zweden.  

Er wordt gezongen en gedanst! Meisjes dragen bloemenkransjes in het haar en de lange 

jurken dansen zwierig rond. Deze traditie brengt mensen en families bij mekaar. 

Onderweg zien we gedekte tafels in de tuinen, families komen samen en vrouwen en 

meisjes dragen bloemenkransjes. Op de tafels staat ofwel de Zweedse vlag of een 

versierde midsomerpaaltje. Alle winkels zijn gesloten, de supermarkt sluit om 17u ipv 

22u 

 

22/6 

Het is een regendag, maar onder ons “easy up tentje” is het droog en gezellig, we 

ontbijten uitgebreid en nodigen onze overburen uit voor koffie. Een Zweeds 

koppel, Camilla en Matheis. Zeer lieve vriendelijke mensen die telkens ze passeerden, 

“hey hey” riepen. Hij is zwaar gehandicapt, maar als je ziet hoe handig en vlug hij met de 

rolstoel telkens voorbij komt, vergeet je het bijna dat hij anders is. Tot 15 jaar geleden 

nam hij deel aan competitiesport, nl. ijshockey. Daardoor had hij veel gereisd maar door 

een ernstige aanvaring langs achter op zijn linkerschouder was het niet meer mogelijk 

om zijn sport uit te oefenen. Tot vandaag heeft hij er nog hinder van. We vergelijken 

woorden, de schrijfwijze, de klanken enz… ze verblijven van april tot september op de 

camping. Ondertussen klaarde het op en bleef het droog. Het was een zeer aangename 

leuke en leerrijke koffieklets. Als ze terug naar hun caravan gaan, zei Camilla dat ze nog 

nooit eerder bij andere campinggasten werden uitgenodigd… deze voormiddag was 

hartverwarmend voor hen en voor ons! 

 

23/6 Hillerød - Denemarken 

We vertrekken goed op tijd, rijden de Sontbrug over en tegen het middaguur arriveren 

we al in Hillerød in Denemarken. Wat een mooie camping! Het sanitair, de keuken, de 

tuintjes, het onthaal, alles is zo mooi en overal staan bloempotten en zelf olijfboompjes. 

Er wordt gevraagd om in al de gebouwen hoesjes over je schoenen te trekken of op je 

sokken te lopen. De hoesjes liggen in manden ter beschikking. 



 

 

Na de boterhammetjes wandelen we naar het kasteel Frederiksborg Slot.  Een kasteel 

dat opgetrokken is in Vlaams Renaissancestijl met baroktuinen. Magnifiek! De bouwheer 

was van Brabanste afkomst. We kiezen een wandeling door de tuinen waar de fonteinen 

dansen en de wandelpaden afgezoomd zijn met kolosaal veel rabarberplanten! Er is zelfs 

een aparte rabarbertuin. De lucht is grauw maar het is warm en de zon komt er nu en 

dan wel door. De kasteelgevel staat gedeeltelijk in de steigers maar het blijft mooi, van 

heinde en ver zie je de groene torens en daken, zelfs nu het in de steigers staat, straalt 

het koninklijke charme uit!  Om het kasteel binnen te bezoeken zijn we te laat, maar we 

hebben zeker genoten van de tuinen en de gebouwen!  

 

24/6 Onsevig Havn - CP aan een kleine jachthaven  

We reden vandaag een goede 200 km naar het uiterste puntje van dit Deense eiland. We 

zien tijdens de rit langs beide kanten graanvelden, korenvelden, en andere gewassen die 

hier en daar door een dubbele rij rabarberplanten worden gescheiden. Eens we van de 

snelweg af zijn rijden we een uur langs akkers, velden, mooie natuur, dorpjes, huizen en 

elke voortuin vol bloemen. Zalig rijden aan max. 60 per uur. Tot we aan dit pareltje 

kwamen. Ik had er de vorige avond veel tijd aan besteed om een rustig plekje aan de zee 

te vinden. En kijk! Gevonden!! We staan hier helemaal alleen…. samen met de zee! 

 

We geraken tegen de avond aan de praat want we hebben toch buren, een koppel uit 

Zwitserland. Elisabeth en Marcus. We delen leuke reisverhalen, soms met handen en 

voeten. Ik speel eventjes  bij de ondergaande zon op mijn handpan. Elisabeth is erdoor 

begeesterd, ze is muzieklerares. Een wijntje smaakt goed en als we samen naar de 

laatste minuten van deze dag kijken zijn we alle vier tevreden over een mooie avond met 

unieke verhalen. 

 

25/6 Kragenaes camping Marina  

We hebben genoten van dat kleine haventje en na een zeer rustige nacht vertrekken we 

weer. We doen maar 20km want de DODECALITTEN hebben onze aandacht getrokken. 

Wat zijn de Dodekalitten? Het woord komt uit het Grieks en betekent “12 stenen” 

Een magische cirkel van gigantische sculpturen staat op de top van 

het Lollandse  glooiende landschap en is een artistiek herkenningspunt. De gigantische 

stenen pilaren, gemaakt door beeldhouwer Thomas Kadziola , compleet met 

elektronische muziek van Wayne Siegels , zijn een allesomvattende ervaring voor 

lichaam en geest.  

Vanop de camping Marina die samen met de haven de zee delen, hebben we weer een 

mooi plekje langs het water en zien we de beeldengroep al! Het is een mini versie van 

hetgeen we enkele jaren terug in Bretagne hebben gezien, La vallée des Saints.  

Dodekalitten is een werk in uitvoering en vond zijn begin in 2013. Tegen eind 2025 moet 

de cirkel rond zijn. De sculpturen zijn gehouwen uit Zweeds graniet. 12 sculpturen, 12 

jaren werk in uitvoering, De beelden zijn 7-9m hoog en 25-45 ton zwaar. De bovenste 

2m zijn bewerkt als hoofd. 

Het geluid komt uit de granieten zitstenen, bij elk beeld staat er 

eentje. Een geluidslandschap noemt men dit, waarbij het geluid afwisselend hoorbaar 

is en stil is. In dit geval bestaat het uit elektronische stemmen, één in elke 

https://www.visitlolland-falster.com/#in-page-link-artinprogress
https://www.visitlolland-falster.com/#in-page-link-the-artists
https://www.visitlolland-falster.com/#in-page-link-the-artists
https://www.visitlolland-falster.com/#in-page-link-soundscape


 

 

luidspreker. De stemmen vormen wisselende harmonieën, die zich  langzaam laten 

horen. Soms luid. Soms stil. De muziek is geïnspireerd door de aard van de Zuidzee-

eilanden, die zowel mooi als hard kan zijn en met alles daartussenin. Denk daarbij de 

wind, de zeebries, die vandaag zacht is en weinig merkbaar. Hier op de heuvel kan het 

woest te keer gaan wanneer de wind langs de beelden scheert en de digitale muziek 

overschreeuwt. 

Ik kijk vanop de zitsteen ver over het water en laat deze ervaring over mij komen, 

het zicht, de beelden, de muziek… het is als een mijmering… hoog, ver, en mooi! 

 

 

26/6 camperplaats Langø 

Het is een prachtige ochtend! Blauwe hemel en veel zon! We ontbijten buiten met de 

Dodekalitten op de achtergrond en de zee aan de andere kant.  Het is zalig maar we 

moeten verder, dit is onze laatste volle dag in Denemarken en we hebben nog een plan! 

In deze regio zouden massaal Lupinen gekweekt zijn worden voor het zaad. Op Google 

Maps vind ik die plek, we tikken de coördinaten in en wij weg. We rijden weer 

vele kilometers langs graanvelden, velden die tot aan de zee lopen, zijn geen rariteit, we 

blijven verwonderd rondkijken. Dit is leuk rijden, zo rustig, zo mooi!! Maar we hebben nu 

wel graan gezien voor de rest van ons dagen  

Maar …. geen Lupinen te zien! Ze zijn blijkbaar windmolens geworden! We reden langs 

smalle kiezelpaden met karrenspoor en vlak onder de windmolens! En daar stopt plots de 

weg! Tja…niks aan te doen, we maken omkeer en ik rijd een stukje langs de graanvelden. 

Onderweg komen we langs weer een piepklein haventje. We stoppen want het smeekt 

bijna om gefotografeerd te worden! We geraken aan de praat met een 

havenmedewerker. Hij wijst ons de weg naar een mooie camperplek aan een haventje wat 

verder EN naar de lupinen! “Jullie moeten in Langø zijn” 

De camperplaats is weer eentje om door te vertellen! Alle voorzieningen zijn er en je 

kan digitaal betalen via een keuzescherm: boot of camper.  

We komen te weten waar het lupinenveld is en na een kleine wandeling langs 

leuke wegeltjes zien we een enorm veld dat jammer genoeg zo goed als uitgebloeid is. 

Maar er staan nog enkele prachtige exemplaren tussen! Nooit gedacht dat ik deze 

bloemen zo mooi zo vinden, maar deze die er nog staan, zijn prachtexemplaren en best 

wel groot! Er staat een bordje met de vraag om niet in het veld te lopen, dat was niet 

nodig want aan de kant stonden er nog genoeg. We wandelen terug langs een trollenpad. 

Hoe leuk is dat! Overal zitten die kleine trollen onder en langs de struiken. Na de 

wandeling zetten we ons in de schaduw. Een zacht zeebriesje verfrist onze dag die vol 

leuke ontmoetingen zat. Met de windmolens, met de lupinen en de trollen!  

 

27/6 

We ontbijten goed op tijd, het zonnetje staat te pronken aan de blauwe hemel boven 

het haventje van Langø. Onderweg tanken we en nog enkele boodschappen. We hebben 

om 11u15 een afspraak met de ferry in Rødby, maar we waren al om 10u30 aan de check 

in. Geen probleem, we mogen rustig oprijden! Als we na 45 min. terug aan land zijn, zijn 

we in Duitsland, terug in de bewoonde wereld…het verkeer raast voorbij!! 



 

 

Het plan was om onze reis nog enkele dagen af te bouwen aan de Oostzee, maar alle 

campings zijn volzet! We rijden een stukje landinwaarts. In een buitenwijk van Lübeck 

vinden we een plek waar we onze laatste dagen gaan vertoeven.  

 

28/6 Lübeck – Duitsland – camping Schönböcken 

We nemen de lijnbus naar Lübeck met als doel naar een ander stuk van de stad te 

wandelen. Lübeck noemen wij al de stad met de groene torens. Want zo zijn er wel veel. 

Het is mooi weer waardoor de stad nog mooier lijkt dan op 2/6. We gaan weer in de 

Ratskeller eten voor typische Duitse gerechtjes. Jan kiest hetzelfde als vorige keer en 

ik ga voor schnitzel. Het was weer heel lekker. Bij de kerk van St. Aegidien, de 3 

beukige gotische hallenkerk, is het interieur al even raar als de naam. Dit is een zeer 

weelderige protestantse kerk. Vooraan bevindt er zich een enorme houten trap die naar 

het zeer zeldzaam koordoksaal leidt. Dat hebben we nog nooit gezien! Het is 

prachtig! Ook de barokke doopvont en het indrukwekkende orgel maken het interieur 

uniek! Het houtsnijwerk zowel van het koordoksaal als van het orgel is onvoorstelbaar 

mooi, hier zijn echte kunstenaars tewerk gegaan en hebben de beelden precies een ziel 

gekregen! De afwerking is buitengewoon met krullen, bloemen, blaadjes zo fijn dat het 

van een soort kant zou zijn! Met een koffietje en gebak van marsepein sluiten we ons 

bezoek af.  

 

29/6  

Een dagje opruimen, poetsen, was sorteren en zonnetentje opvouwen. Voor de rest van 

de dag genieten van het mooie weer. 

 

30/6 

Om 7u13 vertrokken in Lübeck na een nacht regen op het dak… en het bleef regenen, 

soms leek het of men stond met emmers het water uit te kappen, echt uitkappen! Maar 

eens Hamburg voorbij was het gewone regen en na Bremen klaarde het op.  

We zijn thuis na 603 km te hebben gereden zonder files.  

Het eerste machientje was om 16u al aan het wassen!  

Daarmee zit deze zeer mooie reis er weer op, met ingetogen momenten, met veel 

vreugde, liefde en een rollercoaster van emoties.  

In de loop van de week gaat ons Elna op stal tot eind augustus. 

Al weten we nu totaal nog niet wat we zouden doen in het najaar. 

Groetjes en tot de volgende keer! 

Mieke 

 

 


