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Hoogtepunten van Portugal .ons reisverslag, week 2 Sintra, Maffra, Obidos, tot Sao Martinho do 

Porto…- april 2018 

Deel 3: Sintra Tot Sao Martinho do Porto 

Sintra is een klein middeleeuws stadje niet ver van Lissabon waar een zeer groot aantal 

zeer indrukwekkende kastelen en paleizen te vinden is. 
Vervoer ter plekke 
Eenmaal daar zijn er verschillende manieren om Sintra te ontdekken. Wil je veel zien in één dag, dan is 
de tourbus de beste optie. Er zijn verschillende routes mogelijk, maar bus 434 is de populairste en stopt 
bij het treinstation, het centrum/Palácio National de Sintra, Castelo dos Mouros en Palácio da Pena. 
Bussen rijden constant dus je kunt op elk moment in- en uitstappen. Stel je in op volle bussen, want 
Sintra is erg in trek.. 

De meeste bezienswaardigheden in Sintra zijn dagelijks geopend 

 

 
bij sportcomplex - aan begin oude centrum - 2km met bus 433 
Speciaal voor campers | Max. aantal plaatsen: 6 | Max. camperlengte: 7m | Geopend: 1/1 - 
31/12,  Av. Conde Sucena, 2710 Sintra, Portugal      GPS:  N 38.78889,  W 9.37472 
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Goed gelegen voor een bezoek aan Sintra. Het is een deel van de parkeerplaats bij het sportcomplex 
(voetbalvelden). In de dag en de avond is er dus tussendoor drukte door afzetten en ophalen van 
spelers, maar ’s avonds sta je er rustig. Overnachtingsprijs van 5 € (in april 2017…) is intussen (april 
2018) wel gestegen naar 9 euro (inclusief water en lozen). Op de weg naar links op zowat 100 m, is een 
bushalte waar bus 433 (naar het centrum) stopt. Op zo’n 400 meter kan je de 434 nemen, die het “circuit 
van de palacio’s” doet. Dat is een “hop on, hop off” van “Scott’s”, en je betaald 6,90 euro pp voor een dag 
hop-en en off-en tussen de kastelen en het station…  
In de sportclub kan je trouwens lekkere hamburgers eten  

 
 

Vanuit de CP kan je ook op een halfuurtje te voet naar het Palacio da Pena stappen. Het is voor een stuk 

GR in geel en rood (door het bos) Enkel het eerste stukje (of het laatste als je van Pena naar de cp 

doet..) moet je op de straatnamen letten..In de Rua do Rio da Bico pik je in op de GR… 
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Ook naar het “historische centrum” en het “Palacio Nacional” stap je vanaf de CP in een halfuur, altijd 

rechtdoor, bergop en bergaf....wel langs de “gewone” weg… 

Sintra is bekend om het grote aantal paleizen en kastelen die hier over een periode van meer 
dan duizend jaar gebouwd zijn. 
Het “historische” stadje zelf is niet groot en erg toeristisch , en een bezoek waard. De huizen zijn 
erg fotogeniek en er is het ene restaurantje naast het andere snuisterijwinkeltje. 

We houden het maar bij 2 “paleizen”: Palacio da Pena, en het “Palacio nacional”… 

Palacio Nacional de Sintra, in het centrum van Sintra 

Midden in het oude stadje ligt hetPalácio Nacional de Sintra. Het paleis heeft een paar 
opvallende melkfles vormige torens die schoorstenen boven de keuken blijken te zijn. De 
zwanenhal is vernoemd naar de mooie schilderingen van vogels op het plafond. Het grootste 
deel van het palácio Nacional stamt uit de 14e eeuw en werd gebouwd door koning João I. In de 
16e eeuw werd het paleis uitgebreid met bouwsels en elementen in Moorse stijl door koning 
Manuel I. Tot 1880 was Palácio Nacional de zomerresidentie van de Portugese koninklijke 
familie 
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Palácio da Pena 

    

Het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van Sintra is het Pena Paleis, gebouwd in de 19e eeuw. 

Dit kleurrijke paleis kent en wirwar aan verschillende bouwstijlen en daarom lijkt het op een 

sprookjespaleis. Je kunt je hier uren vermaken, overal vind je vrolijke torentjes, versierde gevels 

en andere verrassingen. Het uitzicht hier is fenomenaal. 
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Daarna gaat het verder noordwaarts, naar Mafra. 
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In de Rua Francisco Augusto Leite is er trouwens een LPG pomp, voor wie gas nodig heeft.. 
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Mooie rustig gelegen camperplaats - supermarkt 100m, Max. aantal plaatsen: 4 | Max. 
camperlengte: 9m | Max. verblijfsduur: 24 uur | Geopend: 1/1 - 31/12  
Contactgegevens: R. Arieiro, 2640 Mafra,   GPS:  N 38.95429,  W 9.33501 
Blijkbaar is er dus in Mafra een «camperclub» 

    

En ze hebben er een goede en propere CP aangelegd.. weliswaar « maar » voor 4 

campers..maar we zijn alleen…tot er ‘s avonds nog een portugees bijkomt..  

En op nauwelijks 2 km van het Maffra paleis, dus perfect « stapbaar » op een half uurtje, via 

goede en vooral « veilige » voetpaden.…. 

Mafra, Portugals « Versailles »  
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Mafra ligt vanuit Lissabon 31 km naar het noorden. Het kolossale Mafra-klooster (Convento de 
Mafra) waaraan het dorp zijn betekenis ontleent, wordt wel gezien als symbool van Portugese 
hoogmoed in de 18e eeuw. 
Koning João gaf in 1717 aan de Duitse bouwmeester Friedrich Ludwig (Ludovice) opdracht om 
een klooster annex paleis te bouwen dat niet onder zou doen voor het Franse Versailles of het 
Spaanse El Escoreal. Het klooster was een dankbetuiging aan de Heer voor het feit dat de 
koning (eindelijk) een zoon had gekregen. 
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Gedurende de 18 jaar dat de bouw duurde zijn kosten noch moeite gespaard. In totaal werden 
meer dan 50.000 arbeiders (vaak onder dwang) ingezet. Op een oppervlakte van ruim 40.000 
m2 verrees een complex dat wat omvang en inrichting betreft elke voorstelling te boven gaat. 
Alle in die tijd belangrijke kunstenaars uit Europa werden uitgenodigd naar Mafra te komen om 
hun steentje bij te dragen aan de glorie van het Portugese koningshuis. Dat beschikte plotseling 
weer over geld na goudvondsten in Brazilië. 
Ondanks al die inspanningen is men er niet in geslaagd iets te creëren met de allure van het 
Franse of Spaanse voorbeeld. Wellicht is dat ook de reden dat João V en ook latere koningen 
niet of nauwelijks van het paleis gebruik hebben gemaakt. Ook het klooster is al vrij snel na 
voltooiing weer opgeheven. 

     
 
Een rondleiding door het immense gebouw voert u dan ook niet alleen door weelderig 
gestoffeerde en gemeubileerde woon- en slaapvertrekken, een bibliotheek met ruim 30.000 
kostbare boeken, een hospitaal en apotheek.. 
In de barokke basiliek is op ruime schaal marmer toegepast. Naast de pilasters en de vele 
kapellen is ook de prachtig bewerkte koepel boven het altaar volledig van marmer. 
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In de basiliek staat een verzameling van zes orgels, die uniek is in de wereld, en twee carillons  

Over die twee beiaarden wordt verteld dat koning Jan V een reis door de Nederlanden had gemaakt, 

waarbij hij kennis had gemaakt met de beiaard. Zo'n instrument wilde hij ook in zijn nieuwe koninklijk 

paleis hebben. Zijn ministers raadden het hem af vanwege de hoge kosten. Toen de koning het bedrag 

hoorde, reageerde hij opgetogen dat hij niet had gedacht dat een beiaard zo voordelig zou zijn, en dat hij 

wel twee beiaarden wilde hebben. In de Noordelijke toren hangt een (nu ongebruikte) beiaard van 

Nicolas Levache gegoten in Luik in 1730. Deze klokkengieter was niet in staat de klokken juist te 

stemmen. Vandaar dat ze in onbruik zijn geraakt. In de Zuidelijke toren hangt de tweede beiaard gegoten 

door: Willem Witlocks te Antwerpen in 1730. Het is het enige spel van deze gieter wat nog bestaat in min 

of meer ongerepte vorm. Eerder goot hij onder andere beiaarden voor Tienen en Breda; deze zijn 

vervangen of herstemd.  
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Van Mafra hier naar kust toe, naar Sao Martinho do Porto, vrijdag 13 april 

Sao Martinho is een voorschoot groot, en we komen er eerder “bij toeval” 

terecht…Oorspronkelijk zouden we in Salir do Porto gaan staan, op een CP waarover die P4N 

nogal gunstig gewaardeerd werd.. Toen we er toekwamen viel het bij ons niet in de smaak, en 

de dichtsbije camping was dus Baia Azul… 

Toerisme is er nog volop in uitbreiding.. Het seizoen begint blijkbaar maar pas in juni, en loopt 

tot december..Momenteel is het er dus nog extreem rustig.. 

  

Het weer op 14/4, we kunnen zowaar in korte mouwen lopen…hopen dat het zo blijft.. 
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Het uitzicht vanuit de MH… 

We staan op de camping Baia Azul, niet echt super de luxe of modern, maar netjes en behoorlijk 

goedkoop naar Portugese normen. Bedoeling is om een paar “rustdagen” in te lassen… 

 

https://parquesdecampismo.pt/baia-azul-precos-bungalows/  

En na 14 dagen Portugal gaan we eindelijk eens aan een verse vismaaltijd geraken. We kiezen 

voor restaurant O Farol..,op enkele stappen van de camping,  voor een lekkere “caldeirado”..een 

stoofpotje met vis, schelpen  en aardappelen, en groene en rode paprika’s en ajuin.met uitzicht 

op de baai, en met een lekkere fles witte Dourowijn erbij.. net 55 eur.. beslist een aanrader... 

morgen gaan we een keertje terug om de gegrilde vis te proberen… 

  

Zaterdag is het weer uiteindelijk beter. Tessy doet een “oefenwandeling”.. kwestie de conditie op 

peil te houden.. Na 2 weken met nauwelijks beweging valt het niet mee.  

https://parquesdecampismo.pt/baia-azul-precos-bungalows/
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Maar ’s avonds eerst nog een keertje langs bij O Farol.. Deze keer met hapjes vooraf, een 

gegrildde dourade van 900 gram, een fles Douro om alles door te spoelen, en om de resterende 

gaatjes te dichten een “Vienata mint & chocolate” en “Tarte de whisky”, met koffie toe..voor 62 

euro… 

  

Zondag is alles terug kil en mistig. Tessy doet vanmiddag nog een “oefensessie” 

En dan gaat het morgen maandag terug het binnenland in: Alcobaça, Batalha en Fatima…here 

we come… 

  


