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Hoogtepunten van Portugal .reisverslag, maart - april - mei 2018 

© Roger Figo 

Kaartmateriaal Michelin en google, camperplaatsen .nl, toerist info internet en bronnen ter plaatse.. 

Deel 1, tot Evora 

Boutersem   via Amiens, Rouen en Tours..  

   

stop na Monts  6 u. 53 min. rijden..(theoretisch..) 726 km 
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We zijn nog redelijk op tijd weg.. toch voor ons doen.. maar een half uurtje te laat… Om 6uur15 
rijden we de poort uit.. Erwin en Vera zijn al op, en sluiten achter ons af..weeral 5 minuten 
ingewonnen.. 
Gelukkig blijven we gespaard van de klassieke files rond Zaventem, en we rijden vlotjes voorbij 
de Leeuw van Waterloo.. tot Darko plots meent dat hij toch nog een extra ochtendplas moet 
doen…en na net geen uur rijden stoppen we even om hem uit te laten… 
Weeral een uur later kermt hij dat het nu wel terug tijd wordt om een luchtje te scheppen…We 
profiteren ervan om iets te knabbelen, ’t was toch wel vroeg opstaan en eten lukte niet zo bijster 
goed.. en dus knaagt er nu wat in de buik… 
 
Daarna gaat het plots een stuk beter, en we kunnen zowaar 2 uur doorrijden…We zitten al een 
eind Frankrijk in, en intussen heeft de “tolbadge” van Area al eens een eerste biepje gegeven… 
We zijn het roerend eens: wat een comfort…gedaan met half uit de wagen  te moeten hangen 
om een ticketje uit de gleuven te vissen.. gleuven die net te hoog of te laag zijn, waar je net te 
ver vanaf staat om er aan te kunnen, gesukkel met de kaart die dat stom machien niet wil 
accepteren.. 
 
AREA begeleidt je in alle veiligheid op de autosnelwegen in Frankrijk, Spanje en Portugal en 
biedt je de nieuwe badge topEurop, zodat je de snelle t-tolpoorten kan gebruiken. 
Een unieke badge ! 
Eén badge voor zorgeloos reizen en betalen op alle autosnelwegen in Frankrijk, Spanje 
en Portugal, ongeacht welk netwerk je kiest. 
Gebruiksgemak! 
Tijdswinst bij elke passage, geen handmatige betaling, geen raampje opendraaien, geen 
wachttijd bij de tolpoort, geen probleem met vreemde talen. 
Elektronische tolpoortjes : Op een aantal snelwegen in Portugal gebeurt de betaling van de 

tolgelden volledig elektronisch. Op die wegen zijn er dan ook geen poortjes meer voor de 

tolbetaling en langsrijdende voertuigen worden door een tolpunt bij de oprit van de wegen 

geregistreerd. U kunt de desbetreffende wegen herkennen door de melding “Electronic toll only” 

bij de oprit.  

https://www.area-enligne.com/Area/Commande/topEurop/nl  

 
Na nog wat stops- die soms een beetje uitlopen, komen we uiteindelijk maar in Bois Chaudron 
toe rond  18 uur. 

  

GPS:  N 47.09321,  E 0.61283   https://www.campercontact.com/nl/frankrijk/centre-18-28-36-37-
41-45/ste-maure-de-touraine/8504/camperplaats-le-bois-chaudron.aspx   
 

https://www.area-enligne.com/Area/Commande/topEurop/nl
https://www.campercontact.com/nl/frankrijk/centre-18-28-36-37-41-45/ste-maure-de-touraine/8504/camperplaats-le-bois-chaudron.aspx
https://www.campercontact.com/nl/frankrijk/centre-18-28-36-37-41-45/ste-maure-de-touraine/8504/camperplaats-le-bois-chaudron.aspx
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We zijn net aan onze noorse visschotel begonnen als er plots nog 3 belgen met een McLouis de 
camperplaats oprijden.. Het blijken zelfs nog regiogenoten te zijn.. uit Holsbeek, op weg naar 
Lourdes op familiebezoek bij de dochter.. 
 
Ze maken er ons op attent dat de achterband plat staat, verdorie niks van gemerkt… 

 
Ethias.. doet wat moet… inderdaad dus: de slogan klopt dit keer: na een telefoontje naar 
Hasselt, staat er zowaar een dik half uur later een depaneur om onze kapotte band door het 
reservewiel te vervangen.. De band is helemaal afgesleten aan de binnenkant, de buitenzijde 
was nog pico bello..Maar is dus niet “repareerbaar” met een wiek of zo..We krijgen nog een 
lijstje van de behulpzame jongeman waar we ’s anderdaags aan 2 nieuwe banden kunnen 
geraken.. niet evident op de goede vrijdag voor de paasvakantie-uittocht.. 
 
In Châtellerault zit de hele garagistengilde op nauwelijks enkele honderden meters van elkaar, 
en we besluiten ons geluk eerst te beproeven bij AD garage. 
Groot gebouw, grote “réception”.. met 3 onthaalbalies… 1 madam links (bezig met klant), 1 
madam in het midden (niks aan ’t doen) en rechts een vent (ook niks aan ’t doen.. behalve op 
een pc scherm aan ’t staren..). Dus mij tot de middelmoot gewend, probleem met de pneu 
uitgelegd.. waarop ik prompt werd doorverwezen naar de collegue van de pneus ( links, die dus 
al bezig was..) 
Ik kreeg het al van die “doorschuifcollega’s”…Enfin dus de college vrij, nog eens gevraagd naar 
2 banden pour campingcar….. en.. “désolée, monsieur..maar die kunnen we pas volgende week 
hebben…(intussen dus bijna vrijdagmiddag…  voor het paasweekend..) 
Maar op mijn vraag wie dat zoiets wel in voorraad zou kunnen hebben, schreef ze mij wel het 
adres op van Chouteau Pneus.. het hoekje om,   300 meter verder.. 
Die had effectief dat “en stock”.. mais pas des 4 saisons.. ça n’existe pas, ce sont des pneus 
hiver alors.. et vu la saison.. Si des pneus été sont bonnes il pouvait les monter dans une demi 
heure..ah oui: un petit détail: ça coutte 317 euros.. non non, pour les deux.. oui oui, montage et 
tout y compris…voor Michelins Agilis.. 
Enfin: tegen halftwaalf en 317 euro armer, rijden we weer.. na nog een hele preek over 
camionettenbanden die geen camperbanden zijn, winterbanden die geen toutes saisons zijn..(ça 
n’existe pas.. tout simplement...). 
 
Een flinke vertraging intussen op het geplande schema, en in plaats van de thuis uitgestippelde 
route te volgen, laat ik gewoon onze jozefien de snelste route naar Burgos zoeken.. Intussen is 
het beginnen regenen, soms hevige buien, soms hagel.. af en toe droog, soms zelfs even de 
zon.. 
Rond Bordeaux zit na een paar ongevallen alles muurvast op de baan… 
Het gaat niet goed vooruit, het begint te donkeren, en rond 19 uur nemen we op goed geluk een 
afrit in Spaans Baskenland, en zoeken we in de lijst van park4night naar een camping in de 
buurt…en we hebben geluk: op nauwelijks  1,7 km is er eentje.. weliswaar dicht volgens ACSI, 
maar open volgens P4N…we wagen het erop, en komen op de camping Itxaspe terecht.. We 
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krijgen een plaatsje waar ze denken dat we stevig zullen staan, want het heeft hier ook de 
laatste dagen flink geregend, en de bodem is verzopen van het vocht… 
Prachtig gelegen boven de Golf van Biskaje, met een enig uitzicht over de kust... 
Wel niet goedkoop (19 euro), en niet geschikt voor langere campers, maar een warm onthaal.. 
een aanrader…Er is zelfs gratis wifi inbegrepen… 

 
 

   
 

   
 
Zaterdagmorgen zegt onze jozefien dat het naar Castelo Branco slechts 662 km is, en 6uur 30 
rijden…We gaan er zelfs nog behoorlijk vroeg toekomen…Al is er geen rekening gehouden met 
stops natuurlijk.. We tellen er nog 2 uur bij daarvoor… 
Maar als we in de namiddag afstand en tijd nakijken.. constateren we dat de portugese tijd een 
uur “achterloopt” bij de onze.. en we dus maar rond 19 uur onze tijd gaan aankomen, 18 uur 
portugese tijd… 
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Onderweg zien we ook de eerste kurkeiken, en her en der ooievaarsnesten, zelfs een hele 
kolonie bij elkaar  in een paar hoge bomen. 
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Castelo Branco 

Camping, 2 km van stad: http://www.albigec.pt/pt/equipamentos/parque-de-campismo.aspx  

   

OGPS-coördinaten: 39.858014, -7.493554. White Castle Camping op 2 km van de stad 

Openingstijden van de receptie: 08h00 tot 23h00 , Capaciteit:  250  Open 2 jani - 15 nov  
 

  gevraagd aan toerismeburo of er bus zou rijden (zag busbord naast camping) 

“Please find attached to this information the Touristic Map of the city, where you find further 
information such as the public transportation network (TUCAB). 
As you will see, the red line of the bus has a stop by the Football Stadium (Estádio Vale do 
Romeiro). That’s the closest stop from the Camping. You can leave there your Camping Car and 
take the Bus to the City center! 
All the Best, Sérgio Ribeiro 
Posto de Turismo Avenida Nuno Alvares, nº 30, 6000-083 Castelo Branco 
 

 
We hadden ons niet moeten haasten om op tijd binnen te zijn: aan de receptiedeur hangt een 
briefje:” in noodgevallen, bel 09.etc…” .- in ’t portugees wel te verstaan.. 

http://www.albigec.pt/pt/equipamentos/parque-de-campismo.aspx
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We zoeken ons een plaatsje bij de andere 4 campers die er al staan.  
’s Avonds komt de “nachtwachter” ons vragen van wanneer we toegekomen zijn, en een 
identiteitsbewijs.. dat kunnen we bij de receptie terughalen ’s anderdaags bij het betalen… 
Ondanks de vele negatieve commentaren valt de camping best mee.. Er is nu wel practisch 
niemand, en als het in de zomer volzit, zal het er niet zo rustig en netjes zijn… 

.   
 

   
 
Zondagmorgen doen we een praatje met de 2 Oostenrijkers met een camper, en horen dat de 
tuin afgesloten was met het paasweekend, maar dat ze toch binnengeraakt waren, door net als 
de portugezen over de (lage) afsluiting te kruipen… 
Intussen is de campingtoezichter ook toegekomen, en gaan we horen om te betalen ,en of de 
tuin wel open is (anders bleven we toch maar niet).. En ja, geen probleem, zelfs vandaag pasen 
is tuin open… en supermarkt ook, is op 2 km, tuin op 3 km.. en ja hoor, is goed te doen te voet, 
en nee hoor: geen gevaarlijke weg…Jawadde: supermarkt is wel open (tot 14 uur, wegens 
pasen, anders tot 22 uur..), maar is wel op 3 km, tuin is dus wat verder, 3,5 km.. en was dus wel 
degelijk dicht… 
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Berm is er nauwelijks langs de weg, we stappen dus op de wegrand, en als er een auto afkomt 
in de betonnen gootrand…en gelukkig dat we zo voorzichtig zijn, want er komt een wegpiraat 
helemaal over de witte boord in een bocht, terwijl in het terugkomen een andere gek een niet zo 
gehaaste chauffeur inhaalt.. in de buitenkant van een bocht, over de witte middenlijn.. Na al die 
jaren zijn sommige portugese chauffeurs nog altijd even gek, en voetgangers zijn loslopend 
wild… 
 

 

 

Castelo Branco is een stad op mensenmaat, niet te groot en niet te klein, die beslist een bezoek waard 
is. We geven hierbij enkele suggesties, maar iedere bezoeker moet de stad in eigen tempo leren 
kennen en alle leuke plekjes, ook diegene die minder bekend zijn bij toeristen, ontdekken.  
 

En dus vooral niet in het paasweekend.. 
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Aan de andere kant van de straat heeft de vroegere moestuin van het paleis plaats gemaakt voor hetParque 
da Cidade. Het stadspark is een recreatieruimte waar naast fonteinen en spiegelvijvers, perken met 
tuinbouwproducten en aromatische tuinkruiden zijn te vinden die herinneren aan de oorspronkelijke functie.  

Dan gaan we daar nog maar even de benen strekken.. 

 

Reisplan 1e deel  

 

 
Van Castelo Branco verder naar het zuiden, naar Nisa –Portalegre – Castelo de Vide en 

Marvao..  

Maandag gaat het verder, eerst nog even shoppen in de Continente, maar zin in tuinbezoek 
hebben we niet meer.We rijden door naar Portalegre.. zo’n 100 km naar het zuiden.. Onderweg 
nog een tankstop, en we eten snel een boterham op de parking.. Mijn vraag of ze ook LPG 
hadden was een mysterie voor de arme portugese balieman.. 

Alentejo 
De onmetelijkheid van het landschap wordt slechts onderbroken door kurkeiken en olijfbomen 
die de tand des tijds hebben doorstaan. Hier en daar ziet men ommuurde stadjes in het 
landschap, zoals Marvão en Monsaraz. Op de heuvels staan gelijkvloerse, witte huizen. De 
kastelen herinneren aan gevechten en veroveringen en in de binnenplaatsen en tuinen bespeurt 
men Moorse invloeden die de bevolking en de natuur gevormd hebben. 
In de Alentejo dicteert de kracht van het land het verstrijken van de tijd. Steden zoals Elvas en 
Évora, die door Unesco zijn uitgeroepen als werelderfgoed, getuigen van het 
doorzettingsvermogen van de bewoners. Misschien is dat wel de reden waarom cultuur en 
spiritualiteit hier zo´n uitgesproken karakter hebben. Getuigenissen uit het verleden zijn ook te 
vinden in andere steden zoals Santarém, Portalegre en Beja of in de oude jodenwijken van 
bijvoorbeeld Castelo de Vide. 
 
drie plaatsen die u niet mag missen: Portalegre, Castelo de Vide en Marvão.  
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Nisa (geen camping noch CP.. zelfs geen parking geschikt voor campers..Ook geen antwoord 

gekregen van de “toeristische dienst” van Nisa daaromtrent… ) 

Nisa ligt in een prachtig groene omgeving waar ook verschillende dammen liggen. Nisa is een 
klein dorp in Alto Alentejo dat vooral bekend staat om zijn kaas.  
 
We zijn erdoor gereden voor we het goed en wel beseffen.   

  

http://www.pomarinho.com/nl/alentejo-portugal/
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In Portalegre willen we wel eens gaan kijken.. Op de site van P4N staan een paar mogelijke 
parkeerplaatsen…Jammer genoeg allemaal een flink eind stappen van het centrum.. 
Van op de 1e aan de N 18, hebben we wel een mooi uitzicht op de stad… 

  
Het is er wel een eigenaardige bedoening, precies of je zit er op iemands erf… En we rijden dan 
maar door naar de volgende…en dat blijkt een parking in een industriezone te zijn.. en ook nog 
een flink eind van het oude centrum… Intussen is het weer beginnen plensen, en we schrappen 

het bezoek. Dan maar door naar Castelo de Vide. 
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Onderweg rijden we door het natuurpark van Sao Mamede 
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Castelo de Vide, vaak afgekort als C de Vide, door de locale bevolking vaak de “Vila” genoemd, is 

een schitterende authentiek stadje met veel geschiedenis,  een mix van de arabische-, barok- en 

gotische bouwstijlen.  

Het leuke van dit gezellige stadje met eigenlijk maar 2 doorgaande straten, waarover de locale 

Portugees zegt: we hebben de straat naar boven en de bovenstraat, dat is niet alleen in de volksmond de 

“Carreira de Cima” (de “bovenstraat”), ook in officiële stukken wordt deze Rua Bartolomeu Álvares da 

Santa zo genoemd. Een wandeling door de “Joodse wijk” is de moeite waard, u wandeld door een 

Joodse geschiedenis van Portugal die eeuwen terug gaat, naar de jaren 1400-1500 van vandaar tot 

recent en het heden 
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De eerste is Parking (sitecode: 3939)  Camperplaats Castelo de Vide de beste ?? Ja, ware 
het niet dat op het pleintje ter gelegenheid van Pasen een grote tent was gezet.. en dus op 
paasmaandag niet bruikbaarvoor campers. 
Evenementen Castelo de Vide 
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Pasen is een zeer belangrijk feest in Castelo de Vide. Tijdens de 'Semana Santa' (heilige week) 
is er van alles te doen. Er zijn dan processies en is er lekker eten, waarbij borego (lamsvlees) 
een hoofdrol speelt. Iedere heilige heeft zijn of haar eigen verjaardag en dat is weer aanleiding 
voor een feest. Vooral in de maanden juli en augustus zijn er in Castelo de Vide en wijdere 
omgeving braderieën en festivals waar streekproducten worden verkocht en oude ambachten en 
muziekoptredens zijn te bewonderen. Verder is er elke vrijdag markt met onder andere verse 
groenten, fruit, vis en kaas. 
. 
parking tegen achterkant van sporthal - bij stadion en ingang van begraafplaats - plaatsen 
gescheiden door planten - centrum 500m 
Op mix-parking | Max. aantal plaatsen: 17 | Max. camperlengte: 7m | Max. verblijfsduur: 72 uur | 
Geopend: 1/1 - 31/12  , 7320 Castelo de Vide, GPS:   N 39.41028,  W 7.44940 
We verkassen dan maar naar de 2de keus: Parking (sitecode: 10827) Rua Oito de Infantaria, 7320 
Castelo de Vide GPS:  N 39.41583,  W 7.45778 
zeer rustige omgeving - prachtig uitzicht - op twee niveaus camperplaatsen - op 1e niveau openbare wc - 
gemeentelijke markt - centrum 150m 
Op mix-parking | Max. aantal plaatsen: 10 | Max. verblijfsduur: Onbeperkt | Geopend: 1/1 - 31/12 
Rua Oito de Infantaria, 7320 Castelo de Vide, Tel.: +351245908220 

Al blijkt die helemaal niet geschikt om campers te zetten.. Er staan een engelsman gewoon 
dwars op de parkeerstrepen.. we zetten ons er dan maar voor.. er zijn verder toch geen 
parkeerders in zicht.. 

   

Bezienswaardigheden Castelo de Vide 

Castelo de Vide heeft een kasteel uit de 14de eeuw waar u nog echt de sfeer van vroeger 

ervaart. Verder ligt er een schitterende Joodse wijk met de oudste synagoge van Portugal en 

vele bijzondere, vaak gotische deurportalen. In de Joodse wijk staat ook de overdekte Fonte da 

Vila, een marmeren Renaissance fontein uit de 16de eeuw. Voor de liefhebbers zijn er maar 

liefst 32 kerken en kapelletjes te bewonderen. 

Bergafwaarts ligt het 'nieuwere' gedeelte van Castelo de Vide, uit de 17de-18de eeuw. Praça 

Dom Pedro V is een elegant plein dat omringd wordt door barokke gebouwen en kerken en het 

gemeentehuis. Naast al deze bezienswaardigheden kunt u heerlijk ronddwalen in Castelo de 

Vide, door de vele steegjes en straatjes met keien. 

We zakken verder af naar het zuiden, naar Marvao. We hopen er te kunnen overnachten op de 

CP.. Onderweg er naartoe valt de regen met plensbuien uit de lucht…. 
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Marvao 

  

plaats voor ingang dorp - dorp niet toegankelijk voor campers - mooi uitzicht over de 
omgeving - centrum 300m - sani bij toilet 
Op mix-parking | Max. aantal plaatsen: 12 | Max. verblijfsduur: Onbeperkt | Geopend: 1/1 - 31/12 
-, 7330 Marvao, Tel.: +351245920107 | E-mail: porcadeferias@mail.pt 
GPS:  N 39.39432,  W 7.37349 
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Volgens de uitleg op P4N:  
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Attention : Ne pas se laisser embarquer par le GPS (Waze) vers Escusa, un camping-car ne 

passe pas dans les rues très serrées du village !! 

Dat laatste hebben we dus geweten.. Stommelings onze jozefien gevolgd.. en gelukkig zonder 
blutsen toch uit het dorpje geraakt…Best is gewoon van in Portalegre de N 359 volgen tot in 
Marvao… 
 
Uiteindelijk staan we er ’s avonds met 9 campers.. we zien nergens een “verbodsteken”.. maar 
wel hangt er een plakkaat met de namen en coordinaten van campings in de buurt…we zullen 
het er maar op wagen.. Je kan wel de wc lozen, en water innemen, er is zelfs een 
pompbak..maar geen sanitair of wc te zien..en ook geen mogelijkheid om grijs water te lozen. 
 
Het eindeloze uitzicht over de vlakte is prachtig. We staan wel dicht bij elkaar, en Darko 
grommeld tussendoor wat af, niet gewend aan al die vreemde geluiden van toeslaande deuren 
en draaiende waterpompen   
 

 

Marvão 

Volgens de bewoners van Marvão ligt het stadje zo hoog dat men de rug van de 

voorbijvliegende vogels kan zien. En dat klopt. U hoeft hiervoor slechts het Kasteel te bezoeken 

en te genieten van het uitgestrekte landschap. 

Dit middeleeuws ommuurd dorp is een van de parels van Portugal , smalle straatjes en de 

pittoreske verborgen plekjes, de Manuelijnse schandpaal, de gotische ramen en de 

smeedijzeren balkons.  
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Sinds het in 1160 door de christenen werd veroverd, tot de onafhankelijkheidsoorlogen tussen 

Portugal en Spanje in 1640, werd Marvão beschouwd als het “best verdedigde fort van het 

koninkrijk”. Vandaag is het een vredig en rustig dorpje, . gelegen op het hoogste punt van de 

Serra de São Mamede. 

Het dorpje dat bekend stond als Monte de Ammaia (Ammaia berg), heeft zijn huidige naam te 

danken aan het feit dat het in de 9de eeuw als schuilplaats heeft gediend voor Ibn Marúan, een 

Moorse krijgsheer. De Arabische overheersing, die enige eeuwen heeft geduurd, werd beëindigd 

toen in 1160-1166 een militaire activan de Reconquista hier een overwinning behaalde, onder 

leiding van D. Afonso Henriques, de eerste koning van Portugal. 

Binnen de ommuring onthult zich een mooi geheel van traditionele Alentejo architectuur. In de 

smalle straatjes van Marvão ontdekt men moeiteloos gotische bogen, manuelijnse ramen en 

gietijzeren veranda's die de huizen sieren en ook andere interessante details die gemaakt zijn 

van lokaal gewonnen graniet. Naast het onvergetelijke kasteel en de muren, onderscheiden zich 

in het erfgoed de kerk Igreja de Santa Maria, verbouwd tot gemeentelijk museum, de kerk Igreja 

de Santiago, de renaissance Capela do Espírito Santo en, buiten de stadsmuren, het klooster 

Convento de Nossa Senhora da Estrela. 
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Elvas, Portugal   Marvao > Elvas : 80 km, 1u20… 
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grote parking bij aquaduct - centrum loopafstand 
Speciaal voor campers | Max. aantal plaatsen: 100 | Max. camperlengte: Geen limiet | Max. 
verblijfsduur: 24 uur | Geopend: 1/1 - 31/12 
N372/N246, 7350 Elvas,  GPS: N 38.87889,  W 7.17250 
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Elvas, de stad die dicht bij de grens met Spanje ligt, heeft gestreden voor de onafhankelijkheid 
van Portugal en zijn geschiedenis. Zo werd ze een voorbeeld voor de hele mensheid. 
Mercado Municipal de Elvas - Casa das Barcas 
Mercado, Rua dos Quartéis, 7350-178 Elvas ,   Periodicidade :  Diária 

 
Wie in Elvas arriveert, wordt ontvangen door een enorm Aquaduct met een lengte van 7 km en 843 

bogen. Het aquaduct werd gebouwd door de architect Francisco de Arruda die ook meewerkte aan de 

Torre de Belém in Lissabon. De omvang en de cijfers zijn al even indrukwekkend als wat we verder nog 

zullen ontdekken. We betreden hier per slot van rekening het grootste gebastioneerd fort ter wereld 

waarvan de stervormige verdedigingsstructuren met een omtrek van 10 km een unieke getuigenis zijn 

van de evolutie van de militaire strategie tot in de 19e eeuw. Deze vormden een heel belangrijke 

verdedigingslijn gedurende de onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje halverwege de 17e eeuw en 

deden dienst als militaire basis van generaal Wellington tijdens de Franse invallen in het begin van de 

19e eeuw. 

 

De fortificaties van Elvas zijn vandaag erkend als werelderfgoed. Dit goed bewaarde militaire bolwerk 

wordt gevormd door de islamitische en middeleeuwse stadsmuren e door de 17e-eeuwse 

vestigingsmuren die volgens de Nederlandse stijl van Cosmander werden gebouwd. Hiervan maken ook 

deel uit het Forte de Santa Luzia (17e eeuw ), het Forte da Graça (18e eeuw ) en de 3 kleinere forten uit 

de 19e eeuw – São Mamede, São Pedro en São Domingos. Als u een vogel was, zou u de verrassende 

tekening van de vestigingswerken op de grond kunnen bewonderen, die nu alleen op luchtfoto's is te zien 

of die u zich kan inbeelden wanneer u de monumenten bezoekt of geniet van het landschap in de 
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omgeving. 

   
 

  
 

In het centrum van Elvas behoort het Castelo tot het oudste deel van de stad. Van daar wandelt u naar 

het plein Praça da República waar zich de oude kathedraal Sé bevindt, die nu de Igreja de Nossa 

senhora da Assunção wordt genoemd. Vervolgens gaat u naar de kerk Igreja das Domínicas met een 

originele achthoekige plattegrond, naar de Manuelijnse pelourinho (schandpaal) en de Torre Fernandina. 

In deze straten zijn de arcades van de oude ingangen van de stadsmuren nog gemakkelijk terug te 

vinden.  

 
Elvas is een oude vestingstad op slechts 12 km. van de Spaanse grens en op 75 km. van Quinta do 
Pomarinho. De grillige ommuring is stervormig en behoort tot de best bewaarde stadswallen van Europa. 
Bij de kantelen heeft u een fantastisch uitzicht over Elvas en de bijzondere ommuring. Binnen de muren 
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vindt u een gezellig centrum waar de architectuur en veel straatnamen herinneren aan 500 jaar Moorse 
overheersing. Elvas ligt in het groene Alto Alentejo Portugal. 
Bezienswaardigheden Elvas 
Elvas leent zich uitstekend om doorheen te slenteren met zijn nauwe straatjes, mooie pleinen en 
kronkelige steegjes. De witte huisjes doen Moors aan en u ziet vele patio's, veranda's en kunstige 
smeedwerk. 
Het meest bijzondere aan Elvas zijn de stadswallen en vestingwerken met vijfhoekige bastions en 
vrijstaande hoekige ravelijnen. De delen die bewaard zijn gebleven komen uit de 17de eeuw. Ook het 
Romeins-Moorse kasteel uit de 13de eeuw is opvallend en domineert de straten van Elvas. De kerk 
Nossa Senhora da Assunçao heeft een zuidpoort in Manuelstijl en azulejos uit de 17de eeuw. Het kleine 
kerkje Nossa Senhora dos Aflitos in Elvas heeft ook prachtige beschilderde tegels en een achthoekige 
vloer die nog stamt uit de tijd van de kerk van de tempelridders. 
Bij Elvas ligt een enorm aquaduct, het Aqueduto da Amoreira. Het duurde 100 jaar tot het voltooid werd 
in 1622 en heeft vier verdiepingen en een lengete van 7 km. De steunen en 843 bogen doorkruisen als 
het ware de vallei en zijn een indrukwekkend schouwspel. Het aquaduct van Elvas voorziet nog steeds 
de fontein op een groot plein van water. 

 
Al tijdens de Arabische periode was er sprake van een fort in Elvas, dat tijdens de 
middeleeuwen telkens uitgebreid werd naarmate de wijze van oorlog voeren door de 
eeuwen heen veranderde, maar het grootste deel van de vandaag de dag te bezichtigen 
vesting is aangelegd vanaf de zeventiende eeuw. Dit was nadat Portugal zich los had 
weten te maken na een korte eeuw door de Spaanse kroon geregeerd te zijn, met alle 
militaire conflicten van dien. Voor Nederlandse toeristen waarschijnlijk interessant om te 
weten is dat een groot deel van het ontwerp afkomstig is van Nederlandse adviseurs die 
maar al te graag de Portugezen van dienst waren tegen de gezamenlijke vijand Spanje. 
De verdedigingswerken in de vorm van een sterfort zoals het Nederlandse Naarden zijn dan ook 
duidelijk terug te herkennen in Elvas, met het verschil dat de grachten geen water bevatten. Het 
speciale aan de vesting van Elvas is echter dat het een sterfort is dat nauwkeurig is aangepast 
aan het droge, bergachtige terrein van Alentejo, waardoor het toch uitermate goed te verdedigen 
was tegen vijandige Spaanse troepen.  

   
 
 

http://www.pomarinho.com/nl/alentejo-portugal/
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Vila Viçosa, Portugal 
 
Er is deze: we zijn er gaan kijken, maar het lag een eind van de stad af, en schaduw was er ook 
niet.. dus Darko in de camper laten was geen optie..  

 locatie ligt op 

parkeeerplaats van de brandweerkazerne ten zuiden van het centrum [aanrijden via Avenue 
Alandroal] - centrum 500m 
Speciaal voor campers | Max. aantal plaatsen: 5 | Max. camperlengte: Geen limiet | Geopend: 
1/1 - 31/12 
Quartel dos Bombeiros, 7160 Vila Vicosa, Tel.: +351268881101 
GPS:  N 38.76959,  W 7.41652 
 
dan maar doorgereden naar parking in de stad.. 
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parkeren op het grote centrale plein - markt op zaterdagochtend 
Op mix-parking | Max. aantal plaatsen: 10 | Max. verblijfsduur: Onbeperkt | Geopend: 1/1 - 31/12 
R do Poente, 7160 Vila Vicosa, Tel.: +351268889310 
GPS:  N 38.77714,  W 7.41736 
De info klopt niet helemaal. De cp is iets verder van het centrum. GPS:N 8.777102, W 7.420211 is 
juist, en daar mag je staan vlgs de dames van de toeristinfo 
 

Vila Viçosa ligt op 75 km. van Quinta do Pomarinho, op een uitgestrekte hoogvlakte vol 
sinaasappel- en citroenboomgaarden in de Alto Alentejo Portugal. Vila Viçosa wordt ook wel 
het marmeren museumstadje genoemd met zijn grote huizen van wit marmer en zijn imposante 
paleis uit de 16de eeuw. Vila Viçosa betekent 'vruchtbare vallei' en de stad kreeg de naam 
nadat de Moren in 1226 werden verdreven. 

   
 

http://www.pomarinho.com/nl/alentejo-portugal/
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In het toerismebureau zijn ze vriendelijk en behulpzaam.  
 
In Vila Viçosa zijn verschillende markten waaronder de grote markt op woensdagochtend en de 

groentemarkt op zaterdag.  

   
-Wekelijkse (kleding en andere..) markt-woensdag De “klerenmarkt” (zigeunertoestanden en 
zo.. ) is achter de oude burcht.  Gps: 38.781655, -7.414041 
De gemeentelijke markt van Vila Viçosa loopt dagelijks. De “gewone “ markt is in de 
markthal, vlees, vis en groenten (gps: N 38.777181, W 7.416450)…ze zien er niet al te fris uit in 
deze tijden van supermarkten die van ’s morgens 8 tot ’s avonds 22 uur open zijn, met een 
overvloed aan al wat vers is…en kopen maar niks.. vooral ook omdat aan het pleintje waar we 
staan een pizzeria is, en zelfs 2 “churrasqueria’s”.. 
 

Bezienswaardigheden Vila Viçosa 
Het paleis Paço Ducal was het favoriete verblijf van de hertogen van Bragança. De vertrekken 
op de eerste verdieping zijn prachtig ingericht en stralen nog altijd de rijkdom van weleer uit. De 
Kamer van de Hertogen wordt gesierd door prachtige plafondschilderingen en Brusselse 
wandkleden. Ook de geometrische tuinen zijn indrukwekkend en weerspiegelen de bouwstijl van 
het paleis in Vila Viçosa. Bijzonder is ook de Porta do Nó, de toegangspoort van het paleis die 
bestaat uit marmer en schist met 'knopen', het symbool van de Braganças. 
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Uit een “reisverslag”…Uniek bezoek aan een prachtpaleis” Beoordeeld op 29 augustus 2014 via mobiele 
applicatie 

Net de luxe gehad om een privé-rondleiding in het Engels gekregen te hebben, daar we de enige 2 

waren. Prachtpaleis met unieke schatten uit het koninklijk verleden van Portugal: wandtapijten, 

schilderijen, meubilair, porcelein, .. Te veel om op te noemen. Meer dan de moeite waard. Rondleidingen 

in het Engels zijn maar enkele maanden geleden gestart. Enkel jammer dat je geen foto's mag nemen. 

De koninklijke Bragança-familie woonden meer dan 400 jaar in dit grote marmeren paleis. Je kunt in het 
paleis de eerste verdieping bezoeken met een Portugees sprekende gids. Pas na het begin van de 
rondleiding hoorden we dat er geen foto’s gemaakt mogen worden. Had men dit vooraf gemeld, dan 
hadden we niet € 12 betaald voor de intree. De rondleider doet zo zijn best het licht buiten te houden om 
de schilderingen, plafonds, tapijten etc. te behouden, dat sommige dingen slecht zichtbaar zijn. In een 
uur worden we met ongeveer 15 mensen (waarvan maar 2 Portugezen) door de koninklijke vertrekken, 
de kapel en de keuken geloodst. De kamers van de vorsten zijn goed onderhouden en het lijkt of de 
koning nog maar net vertrokken is. Er zijn geen meubels van elders vandaan gehaald, zoals in andere 
paleizen wel gebeurd is. Beoordeling: wel mooi, maar geen enkele uitleg in het Engels is teleurstellend. 
 

Het “prachtige kasteel” is er wel.. maar “prive rondleidingen” zijn verleden tijd… Als we er om  
14u  toekomen staat er niemand… en oui oui, une visite guidé est possible en français, à 
15h20… à condition dat er minimum 5 geinteresseerden zijn… Mais à 15 heures kunnen we 

https://www.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g652077-d2408702-r225252549-Paco_Ducal-Vila_Vicosa_Evora_District_Alentejo.html#CHECK_RATES_CONT
https://www.tripadvisor.be/apps
https://www.tripadvisor.be/apps
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mee met een portugese toer.. .. ah non: pas de dépliants en anglais ou en français.. een boek 
met uitleg kunt ge kopen aan 7 euro…en nee: de jardins zijn niet ouvert pour le public.. niet met 
en niet zonder chien…Waarschijnlijk ingepalmd door de”Pousada” die gevestigd is in een deel 
van het gebouw.. Wat een”toeristonvriendelijke” stijve-zure-harken-in-officiële-winteroutfit.. 
Tja..sorry dan..gewoon een halve dag verloren met wachten op Godot.. 
 

We zijn rap terug ingepakt, en op weg naar Evora. 
 

 
bus buiten de camping - rustig 
Max. aantal plaatsen: 50 | Max. camperlengte: Geen limiet | Max. verblijfsduur: Onbeperkt | 
Geopend: 1/1 - 31/12 
Estr. de Alcacovas, 7005 Evora, Portugal 
Tel.: +351266705190 | E-mail: evora@orbitur.pt 
GPS:  N 38.55728,  W 7.92575 
 


