
Week 4 Portugal .. 18 april 
 
Vanmorgen vertrokken van in Falesia, voor het volgende stukje Algarve.. We zijn gestopt op die 
parking in Praia de Rocha die ik had voorzien voor een stop van paar uur .. voor bezoek aan het 
beroemde fotogenieke strand.. maar er stond niemand meer.. maar wel een bord “verboden voor 
campers” . Dus zijn we maar direct doorgereden naar Alvor..  

Wel eerst gestopt bij de continente voor boodschappen en voor meo... internet via ons "meo-
doosje" van in 2018.. 

Zo proper en gestructureerd als Falesia was, zo wanordelijk en chaotisch is deze camping.. 

 

    

    



     

Alvor is best een mooi dorpje.. Met veel restaurantjes en barretjes... maar is dus ook een "engelse 
kolonie"... 

Aan de haven hier bieden ze allemaal tochten aan naar o.a. de grotten. 

    
 
19 april 
Op een paar kilometer van Kaap Sint-Vincent, de meest zuidwestelijke punt van Europa, ligt 
Sagres.. , oorspronkelijk een vissersplaatsje. Hendrik de Zeevaarder, die er in de buurt woonde, 
koos Sagres als locatie voor zijn legendarische zeevaartschool en als vertrekpunt voor de eerste 
karvelen voor de ontdekkingsreizen van de 15e eeuw. 
 

 



Door de steile rotswanden en de grillige, door wind geteisterde kustlijn, is Sagres bespaard 
gebleven van het massatoerisme waar wel sprake van is aan de oostkant van de Algarve.  
Die striemende winden mochten we vandaag zelf ervaren, zowel in Sagres als op Cabo Sao 
Vicente.. 
 

     
 

     
 

     



    
 
Na een stevige uitwaaidag belanden we in de late namiddag in Camping Villa Park Zambujeira.. in 
Zambujeira do Mar.. Met dank aan Lin Boghmans voor de tip.. 
Mooie camping, en volgens de jongedame aan 't onthaal "only 5 minutes walk to the village and 
the beach".. 
 

  
 
Ok... 't was iets meer... maar wat een mooi en nog grotendeels autenthiek dorpje, klein maar fijn.. 
De weg er naartoe, het eerste stuk, de N 268, was echter geen pretje...  
Veel wind, de weg die half hersteld was na de bosbranden, met gaten en bolle wegranden... je 
kon de aandacht niet laten verslappen.. 
Wat ook opviel... de vele wandelaars langs de weg... We hadden er al enkele opgemerkt aan de 
Cabo Sao Vicente..  

https://www.facebook.com/groups/3541479425893067/user/1443611723/?__cft__%5b0%5d=AZV4rmqOtWcFKcP2_lZ862kuNeAVUneLp-m_g9dSR0WEysuzMZypasByMGxo3KMlio6GZak2ptfbkYt8xeIo0VRMy8grVOtmlNifdDQBeE5wtccPD0Dho4LV93GfH6AmKFLLGNkMaKj9rwkHVYo-m51XLgyTLfHiuyNrRvApG_lauVH4FDZMAoAolt9zjf0aDk4&__tn__=-%5dK-R


Maar dit is dus de "Vicentina".. de bedevaartsroute vanuit portugal naar Santiago de Compostela.. 
Ook in Zambujeira liepen er een paar rond..  
Bij de toeristische dienst in Zambujeiro hebben we ons een paar brochures en kaart aangeschaft 

over deze route... Ter attentie van de gefascineerden van de weg naar Santiago..  
 

 
 
20 april.. Vandaag een rustig wandeldagje.. laat vertrokken, naar de noordkant van Zambujeira.. 

   
 

  
 



Op de camping lijkt het nog mee te vallen, maar eens we de poort doorzijn, krijgen we de volle 
windvlagen over ons heen.. 
We stappen richting Porto de pesca.. maar even na de dorpsgrens houden we het voor bekeken, 
en stappen richting zee, naar een uitkijkpunt.. 
En nadien langs een gemarkeerd (groen/blauw/ wandelpad terug richting dorp.. 
Spectaculaire uitzichten op de woeste kust en de brekende golven... 
Maar we zijn wel gezandstraald voor we terug aan het kerkje zijn.. 
 

 
 

    
 



 
 
Donderdag nog een wandeling gemaakt naar het zuidelijke strand van Zambujeira..  
Ook vandaar weer mooie uitzichten op de kliffen..Het was nogal frisjes in de wind.. geen blote 
kontjes gezien dus.. 
 
Daarna gaat het via de A2 op weg naar Ericeira. 
Helemaal rond Lissabon.  
Alcacer do sal hebben we geschrapt...aangezien hun 
gemeentelijke camping nog altijd niet terug open is. En 
nog altijd regen... De landbouw in de regio zal blij zijn.. 
Onderweg zien we hele flatgebouwen vol 
ooievaarsnesten.. 

 

https://www.campercontact.com/nl/portugal/lisboa-1019--

2629/ericeira/51037/ericeira-camping  

GPS: N 38.97804, W 9.41831  2,5 km, 30 minuten 

stappen van centrum 

 
23 april 
Vandaag een rondje "Oud Ericeira" gestapt. 
Na een stralende zonsopgang, kwamen al q-snel dreigende grijze wolken opzetten. Maar op de 
middag was er een stralende blauwe hemel..  
Ondanks de bouwwoede aan de buitenranden van het stadje, heeft het centrum van Ericeira z'n 
charme weten te bewaren. 
Met ondermeer een mooi "Praça da Republica",waar gelijk ook het toerismebureau is gevestigd. 

https://www.campercontact.com/nl/portugal/lisboa-1019--2629/ericeira/51037/ericeira-camping
https://www.campercontact.com/nl/portugal/lisboa-1019--2629/ericeira/51037/ericeira-camping


Ericeira werd al genoemd in 1229, en bezit nog een paar kerken uit de 15de en 16de eeuw, ..maar 
wel geen Castelo, of omwallingen.. 
Van op het strand "dos Pescadores" vertrok de voormalige Portugese koninklijke familie op 5 
oktober 1910 in ballingschap.. 

      
 

    
 

     
 



 
 

 



    
 
 

     
 
 
Zondag, 24 april… Anticlimax.. Vanmorgen dus onverwacht snel richting thuis gereden.. 
Een beetje gezondheidsproblemen, die we na wikken en wegen liever thuis behandeld zien. 
Jammer dat we onze vrienden zo in de steek te moeten laten.. 
 
Waarschijnlijk komt er volgend jaar dus nog een keertje de lange trip naar Portugal..  
 


