Playa de la Catedrales :

Wanneer je bij Ribadeo de grens overrijdt, kom je als eerste langs de Playa de las Catedrales,

ofwel het strand van de kathedralen. Dit strand is één van de mooiste die je in Galicié tegen
zal komen en wordt zelfs gezien als één van de mooiste stranden ter wereld. Bij het strand
vind je indrukwekkende natuurlijk gevormde rotsbogen, waar het strand haar naam aan
dankt. Daarnaast liggen er ook verschillende grotten langs de rand van het strand, en kan je
ook op het strand poeltjes vinden. Het is verboden om er in de zee te zwemmen, maar met

alle prachtige rotsformaties is dit strand uitstekend voor een wandeling of een picknick.

Het mooiste stuk van het strand vind je als je bij de toegang rechtdoor loopt. Eerst staat er
een mooie natuurlijke boog midden op het strand. Als je dan vervolgens verder loopt richting
de kliffen, kom je bij de “kathedraal bogen” en mooie doorkijkjes. Je kunt nog verder lopen
naar een volgend strand waar ook weer mooie bogen en rotsformaties staan.  Ook het stuk
aan de andere kant van de trap bij de ingang is mooi. Hier vind je weer mooie grotten en als
je helemaal naar het einde loopt (via de waterkant) krijg je ook mooie natuurlijke bogen te

zien.

Playa de las Catedrales is alleen toegankelijk als het eb is. Kijk dus even goed naar de getijde
tabel. Deze kun je checken op de site van tides4fishing. Via de site van ascathedrias kun je
een PDF downloaden met daarop de tijden dat het strand te bezoeken is. Selecteer hiervoor
guided visit application.

Toestemming voor wandelen op het strand

De toegang tot Playa de las Catedrales is gratis. Er zijn 4 Parkings , wij stonden bij de eerste (
dichtbij de rotonde ) mogelijkheid om te overnachten en smorgens tussen 9 en 10 komt er
een bakker rond met zijn bestelwagen !!


https://www.reisroutes.be/blog/spanje/culturele-trip-spanje-bezienswaardigheden/#het_indrukwekende_playa_de_las_catedrales
http://www.tides4fishing.com/es/lugo/ribadeo
https://ascatedrais.xunta.gal/monatr/verMasInfo

Watervallen van Oneta :

in het boerendorpje Oneta liggen de watervallen van Oneta. Dit zijn misschien wel de
mooiste onbekende watervallen van Spanje. Twee metershoge prachtige watervallen vind je
in een korte wandeling van 3 km heen en terug. De watervallen van Oneta zijn nog
onontdekt. Dat zie je al als je de auto gaat parkeren. Wij waren er in het hoogseizoen en er
stonden ongeveer vijf auto’s. De watervallen zijn permanent. Ze zijn dus het hele jaar door
te bezoeken mits de weersomstandigheden het toelaten. De wandeling kun je starten vanaf
de bar/herberg. Hier is ook het Tourist Office gevestigd. Het beginpunt van de wandeling is
gemarkeerd.

Waterval 1: La Firvia

De wandeling begint tussen de weilanden. Niets in het landschap wijst op de aanwezigheid
van watervallen. Na ongeveer 20 minuten wandelen (1,2 km) als je net het bos inloopt dan
laat de eerste waterval echter niet lang op zich wachten. Dit is de mooiste van de twee. De
ligging van de waterval midden in de weelderige begroeiing is fantastisch. De waterval valt in
verschillende trappen naar beneden. Het is het soort waterval dat je in het regenwoud zou
verwachten. De weg naar deze waterval is eenvoudig. Als je nog iets verder loopt vind je ook
nog een oude molen die je kunt bezoeken.

Waterval 2: La Ulloa

De tweede waterval is wat lastiger te bereiken. Vanaf de tweede molen gaat het pad steil
omlaag. Er is dus wel wat klauterwerk voor nodig om deze waterval te bereiken. Om
uiteindelijk bij de waterval te komen moet je op het laatst ook nog over een smal stuk
gladde rots. Maar al het klauterwerk is niet voor niets. Ook dit is weer een prachtige
waterval. Hij is iets minder hoog dan de eerste, maar wel wat breder. Ook hier vind je weer
mooie begroeiing om de waterval heen.

Wij hebben geparkeerd naast het toeristische informatie bureel



Bufones de Pria:

Playa de Guadamia kent ook een heel andere kant. Dit is de beste spot voor het zien van de
Bufones de Pria omdat hier heel veel bufones bij elkaar liggen. Bij vloed komt playa de
Guadamia onder water te staan en wint de zee aan kracht. Het slaat met een enorme kracht
tegen de kust en dat resulteert dat het water als een soort van geiser omhoog spuit. Soms
gaan ze met een aantal tegelijk. Het gebrul dat je er bij hoort, maakt het helemaal af. Des te
stormachtiger des te hoger de blowholes spuiten. In de winter kunnen ze de dertig meter
halen.

De zee was relatief rustig bij ons bezoek, maar toch hebben wij voldoende “geisers” omhoog
zien komen. Je ziet ze niet allemaal direct dus soms word je verrast door een blowhole die
ineens achter je spuit. De blowholes zijn niet gemarkeerd, volg daarom uitsluitend de paden.
Bij stormen moet je extra opletten, de “bufones” zijn dan heel krachtig. Check van te voren
wanneer het eb en vloed is via deze link. Je hoeft niet exact op het tijdstip te komen dat de
vloed het hoogst is. Als het water hoog genoeg staat, gaan ze al.

je kunt ook een wandeling langs deze kust maken vanaf Playa de Guadamia tot aan het
strand van Cuevas del Mar. Deze wandeling staat beschreven in de Rother wandelgids Picos
de Europa.

Route en parkeren Bufones de Pria en Playa de Guadamia

Playa de Guadamia en de Bufones de Pria liggen bij het plaatsje Llames de pria. Neem vanaf
de snelweg A8 afslag 312 Pria/Nueva. Vanaf daar worden de bufones de Pria met borden
aangegeven. Deze weg leidt ook naar Playa de Guadamia. In het plaatsje Garana vind je de
eerste parkeerplaats voor de Bufones. Je moet dan vanaf daar nog wel een klein kwartier
lopen om bij playa de Guadamia te komen. Je kunt ook proberen dichterbij te parkeren in
Llames of bij het strand van Guadamia zelf. Er is hier echter niet heel veel
parkeergelegenheid en de wegen zijn smal.


http://www.tides4fishing.com/es/asturias/llanes
http://www.dezwerver.nl/reisgidsen/?tt=1554_12_205534_&r=%2Fr%2Feuropa%2Fspanje%2Fpicos-de-europa%2Fc%2Fboeken%2Fwandelgidsen%2F9783763343614%2Fwandelgids-284-picos-de-europa-rother%2F
http://www.dezwerver.nl/reisgidsen/?tt=1554_12_205534_&r=%2Fr%2Feuropa%2Fspanje%2Fpicos-de-europa%2Fc%2Fboeken%2Fwandelgidsen%2F9783763343614%2Fwandelgids-284-picos-de-europa-rother%2F

Schiereiland San Juan de Gaztelugatxe (
game of Thrones )

San Juan de Gaztelugatxe betekent letterlijk 'kasteelrots' maar dan in het Baskisch. Het is een
rotsachtig schiereilandje bij het oude vissersdorpje Bermeo en één van de mooiste plekken in
het Baskenland. Op de rots van het eiland staat de kerk van San Juan dat je kan bereiken
door eerst steil af te dalen naar de zee en dan 241 traptreden omhoog te klimmen op een
eeuwenoude trap. Bovenop de kasteelrots geniet je van een prachtig uitzicht op de Golf van
Biskaje San Juan de Gaztelugatxe trekt ook heel wat toeristen doordat de locatie diende als
decor in de populaire televisieserie Game of Thrones. Je zal het misschien beter herkennen
als Dragonstone.

Om Gaztelugatxe te bezoeken, moet u vooraf hier online een gratis toegangsticket boeken ,
tijdens de volgende periodes van het jaar: Dagelijks in de zomer (van 13 juni tot 11
september).

Als je vroeg gaat buiten het seizoen ( na half september ) kan je zo binnen

.24 juni, 31 juli, 29 augustus en 30 december zijn dagen gereserveerd voor lokale sociaal-
culturele vieringen. Toeristen wordt aangeraden Gaztelugatxe op die dagen niet te bezoeken.

Parking voor mobilhomes is er bovenaan de grote baan , waar overnacht wordt

om de volgende dag zeker plaats te hebben , de andere parkings zijn voor
personenwagens



Regio: Navarra, Spanje
Parking: aparcamiento Foz de Lumbier
Kostprijs: 3 euro voor de parking + inkom / plattegrond kaart

Gieren spotten , vale en aasgieren

Ondanks de indrukwekkende rotswanden, en de rivier Irati die langs ons voorbij
stroomde, waren het de vale gieren die met de meeste aandacht gingen ... vliegen. Ze
cirkelden sierlijk boven ons hoofd tijdens het wandelen, om zich nadien te nestelen in de
wanden van de torenhoge rotsen, die tot wel 150 meter boven ons uitstaken. We
wisselden constant af tussen onze camera en de verrekijker, maar kwamen toch ogen te
kort. Je hoort het al, de ideale activiteit voor jong en oud! Hou er wel rekening mee dat
het er erg warm kan zijn, wij bezochten de kloof daarom bewust in de late namiddag.
Wandelen

Het eerste deel van de wandeling wandel je door de kloof en langs de rivier. Dit is een
makkelijk begaanbaar en toegankelijk pad. Daarna kom je aan bij een oude treintunnel
die vroeger gebruikt werd voor de eerste elektrische trein in Spanje. De treintunnel is
niet verlicht, waardoor een lampje handig is om mee te hebben. We zagen veel mensen
voor of na de treintunnel al terugkeren naar de parking, en dat kan perfect als je geen zin
hebt in een langere wandeling. Wij kozen ervoor de omgeving nog wat verder te
verkennen en deden de rondwandeling bij avondlicht. Een keuze waar we geen spijt van
kregen, want de zakkende zon over het landschap zorgde voor het gouden randje van de
dag. Onderweg werden we vergezeld door 2 grazende hertjes en een kudde loslopende
schapen die we reeds van ver hoorden dankzij de belletjes om hun nek. De wandeling is 6
km lang, staat goed aangegeven en je komt vanzelf terug bij de parking. Het is absoluut
een aanrader om de omgeving rond de canyon verder te verkennen, als je in de
mogelijkheid bent!

Camping lturbero , hebben wij genomen maar is niet aan te raden , sanitair niet proper,
koud water om te douchen en aan de afwasplaatsen , deuren van de douches gingen niet op
slot , licht in sanitaire blok werkt met een drukschakelaar en valt veel te vroeg uit, dus
tijdens de douche beurt kan je wel in de donker komen te zitten


https://g.co/kgs/XzESr1

Nationaal ark‘Ofdesa y Monte Perdido

Bij het binnenkomen van Torla is er een groot toeristisch infobureel waar je kaarten en uitleg
over de wandelingen krijgt .

Wandeling : Cola de Caballo, prachtige wandeling naar een waterval , heen en weer 24km,
voldoende parking aan het begin van de wandelingen

Wandeling : Faja Racon o Canarellos iets korter ( 15km ver ) dan de Cola de Caballo, maar
pittiger , vertrek begint op de grote parking van Ordesa maar wel even terug gaan richting
taverne, daar loopt een pad over een klein brugje, dit nemen , verder is het altijd het pad
maar volgen

Wandeling Ordesa naar Torla, ongeveer 500m voorbij de camping Ordesa kan je rechts een
pad nemen , deze leid je over een ijzeren brug over de rio Ara, daarna kom je op een iets
grotere wandelweg daar ga je naar rechts tot in Torla !

Wandeling langs de rio Ara vertrokken in Torla tot aan de Puente de Los Navarros en
terug ( andere kant nemen van de rio Ara ) goed voor 14 km , je gaat langs de
2 kanten van de Rio Ara , bij warm weer ideaal om pootje te baden in deze heldere
rivier






