
Bestemming Moezel..maar geen Weinstrassenfeste..augustus 2020 

Met dank aan corona is het intussen 10 maanden geleden dat we nog met de camper op weg 

waren.. We keken er al een hele tijd naar uit om terug de baan op te kunnen, en daar de 

voorraad wijn van de laatste “strassenfeste” op was,ging het richting Erden, naar de intussen 

zowat “huisleverancier”, Schwaab & Sohn; We kiezen ook nu voor de camperplaats in Lösnich. 

https://www.campercontact.com/nl/duitsland/rheinland-pfalz/losnich/2822/stellplatz-im-

moselvorland  

 
 

Na iets meer dan 2 uur rijden zijn we er al, en de rit is een stukje makkelijker geworden, 

doordat eindelijk de Hochmoselbrücke geopend werd….met een afrit vlakbij Erden.  

 

De CP is nauwelijks voor 1/3de gevuld..Wat een contrast met de massa van tijdens de periode 

van de Strassenfeste.. Met het warme weer dat voorspeld was, kozen we voor een plekje in de 

schaduw van een grote boom. Gelukkig maar, want zelfs in de schaduw werd het puffen. De 

thermometer ging vlotjes over de 30 graden.  

In de namiddag maken we een wandeling door Lösnich en Erden.. en het restaurant waar we 

dachten te gaan eten, blijkt z’n deuren te hebben gesloten.. Gelukkig kunnen we nog terecht 

bij Karin’s Gutsweinstube voor de gerechten die ze ook serveren tijdens de strassenfeste..en  

waar we gelijk de wijnen kunnen proeven van de familie Schwaab. 

We kiezen voor de Winzersteak mit tomaten und käse überbacken, en voor de Reblaustoast, 

met een “Moselkir” als aperitiefje..Lekker.. Roter Weinbergs-pfirsischlikör met  Rieslingsekt 

halbtrocken..  

 

 
 

https://www.campercontact.com/nl/duitsland/rheinland-pfalz/losnich/2822/stellplatz-im-moselvorland
https://www.campercontact.com/nl/duitsland/rheinland-pfalz/losnich/2822/stellplatz-im-moselvorland


Om toch een beetje van de overdadige calorieën kwijt te raken, gaan we woensdag fietsen 

naar Bernkassel-Kues. Een fietstochtje van zowat 10 km enkel langs de rustige 

Moezelfietspaden . 

We doen er op het gemakje een uurtje over. Ook al omdat we onderweg een paar keer 

stoppen om van het uitzicht te genieten.. 

  

Tussen Erden en Zeltingen hebben we een prachtig zicht op de Hochmoselbrücke  

  

Meer info op  http://www.hochmoseluebergang.rlp.de/index.php?id=2  

http://www.hochmoseluebergang.rlp.de/index.php?id=2


In Zeltingen rijden we ook voorbij de resten van de Rosenburg 

 

 

Volgens de legende werd de heilige Kunibert (623-663) geboren op de Zeltiger Rosenburg. 

Sinds Kunibert het kasteel en al zijn vaders bezittingen aan de aartsbisschop van Keulen heeft 

nagelaten, behoorde de plaats ook toe aan de Keulse keurvorst. 

 



Bernkassel is druk, te druk, en blijkbaar is cornona veel minder manifest aanwezig dan wij 

belgen gewoon zijn.. We zien nauwelijks mensen met mondmaskers.. 

   

We houden het snel voor bekeken, en na aankoop van wat leuke souvenirs uit de Burgstrasse 

rijden we terug naar Lösnich  

 

Donderdag is het puffen, en de voorziene fietstocht naar Traben wordt vervangen door platte 

rust in de koelte van de boom.. 

En ’s avonds nog een keertje langs bij de familie Schwaab, voor een laatste proeverij, en 

doorgeven van de bestelling.. Die mogen we vrijdagochtend gaan uithalen als we huistoe 

rijden..We kunnen weeral een tijd nagenieten van de Moezel.. 

https://www.weingut-schwaab.de/  

https://www.weingut-schwaab.de/


 

  


