
Albanië   maart – april 2021 

(6 weken rondreis met omgebouwde camper) 

Algemeen 

- Voertuigverzekering aan de grens te kopen. Let op: er zijn verschillende hokjes met 

maatschappijen aan de grens. Laat je niet doen! Wij betaalden 75 euro voor 6 weken.  Reken 

op €50 voor 1 maand. Check de duur van je verzekering op hun formulier Laat je niet 

ompraten met het praatje ‘het is een groter voertuig als een vrachtwagen’. Ze zullen 

woekerprijzen voorstellen. Ding af! Als je met de ferry komt vanuit Italië zullen ze je de weg 

wijzen naar verzekeringsmaatschappijen.   Wees er van bewust dat heel veel Albanezen geen 

verzekering hebben. Wat jij dus als verzekering neemt is eerder een toegangsticketje tot het 

land… 

- Restaurants bieden vaak hun privéplaats aan voor een klein bedragje. 

- Je eet er een maaltijd voor een prijs van  €7. 

- De bevolking is heel open en vriendelijk. Accepteer het! Het is een veilig land. 

- Supermarkten: ‘bigmarket’ is een bekende. Zo big is die niet. Je vindt er de 

basisvoedingsmiddelen. Er zijn geen grote grootwarenhuizen. 

- De lokale markten zijn de leukste en goedkoopste om je aankopen te doen. Steun de lokale 

bevolking op die manier!! 

- Drinkwater: onderweg zie je heel vaak waterbronnen langs de weg waar ook lokale mensen 

hun grote waterflessen vullen. Verder vullen carwash-plaatsen ook graag je tank en dit vaak 

gratis. 

- Verwacht van campings niet het niveau van Europese landen. Het is heel basic en vaak is dit 

een tuin van lokale mensen. 

- Je mag in Albanië vrij kamperen/vuur maken/ barbecuën. Op p4n staan er zalige plekjes. 

- Er zijn weinig tot geen verkeersregels. Kijk aan alle kanten uit je doppen. 

- Bepaalde wegen zijn in hele slechte staat. Mispak je niet aan afstanden. Die lijken kort op de 

gps in afstand en tijd, maar vaak doe je er het dubbel van de tijd over. 

- Tijdens de zomer is de kust heel druk. Veel Italianen en Kosovaren hebben er een 

buitenverblijf.  

- Het toerisme aan de kust is aan het grote opmars bezig. Er worden veel hotels en 

appartementen bijgebouwd. 

- Vanuit en naar Italië kan je naar Durres of Vlore varen met de ferry. 

- Je zal versteld staan van het aantal luxueuze wagens in Albanië. Mercedessen zijn er 

alomtegenwoordig. Ook de hele oude modellen. In een verleden waarbij de wegen nog 

helemaal niet aangelegd waren, wilden de Albanezen Mercedes omdat die sterk en kloek zijn 

tegen slechte staat van wegen. 

- Overal zal je oorlogsbunkertjes tegenkomen. 

- Munt: LEK    

- P4n heft prachtplekjes in Albanië = app park for night 

- Helaas, er is veel afval in Albanië. Langs de wegen zal je langs heuse stortplaatsen passeren. 

Er is nog een lange weg te gaan ivm bewustwording. 

 

 



Rondreizen 

Beperk je tot 1 deel van Albanië. Wat hieronder opgesomd staat, deden we in 6 weken… 

- Skodra lake 

- Agrotoerisme in Vau i Dejes:     restaurant waar je mag verblijven/staan    

Je krijgt er een topmaaltijd met hun lokale producten. Grote aanrader   

Ook op p4n bij tractorsymbooltje 

- Lake Koman. Het dorpje Koman is heel authentiek. We werden er bij 2 verschillende families 

uitgenodigd om raki te drinken of mee te eten.  (de weg ernaartoe is een pittige rit). Je kan in 

het toeristenseizoen je voertuig op de bakboot plaatsen en zo naar Fierze gaan. Dit is gekend 

als een prachtige rivierroute. Tickets ter plaatse te kopen. 

Je kan Fierze ook bereiken via de route langs Puke. Dan passeer je niet langs lake Koman. 

- De route SH22 van Fierze naar Valbona is adembenemend mooi, met veel bochten in de 

bergen. Geasfalteerd, slechte staat. 

- Theth. Je kan er van Valbona naar Theth wandelen als er geen sneeuw meer ligt (ik schat 

vanaf juni). Heel recent zou de weg vanuit Skodra naar Theth zijn aangelegd. Dit zijn de Alpen 

van Albanië. 

- Orikum.    Langs de kust zijn er vele restaurants. Je kan er kamperen voor de restaurants. 

- De Llogara pas is een mooie route. 

- Dhermi 

- Gjipe beach: heel mooie baai. Je moet er eventjes voor wandelen om het te bereiken.  P4n 

- Palermos beach    p4n 

- Ksamil beach       p4n 

- Sarande leek ons niet interessant en veel te toeristisch 

- Je kan de overzetbakboot nemen naar Butrint, een archeologische site. Laat je niet bedotten 

met de prijs van dit overzetje! 

- Blue eye   Syri I Kalter:    een heel speciaal natuurfenomeen waarbij helblauw water  uit een 

diep gat opborrelt in een rivier. De kleuren van de rivier zijn adembenemend mooi. 

Toegangsweg is hobbelig. 

- Gjirokaster is mooi stadje 

- Berat   bekend als dorpje met mooie ramen in huizen 

- SH75 van Tepelene naar Kelcyre is een mooie route.     Als je Kelcyre binnenkomt op je 

rechterkant, voor een tankstation, is er een kaasfabriekje waar je rechtstreeks heerlijke feta-

kaas kan kopen. 

- Permet is een uitvalsbasis om naar de hotsprings van Benje te gaan. P4n. een prachtige plek. 

Doe vooraf je inkopen in Permet inclusief je bbq-vlees bij de lokale slager. Er is een groot 

terrein waar je kan kamperen. In het weekend veel lokale bevolking. Prachtplek: schaapjes 

met herder, warmwaterbaden omgeven door bergen. Je kan er ook mooie wandelingen 

maken, ook naar andere mooie bruggetjes. Wat hogerop in de rivier zijn er nog 

warmwaterbaden. Er is een caféetje. Een lokale boer komt er zijn kruiden verkopen en zijn 

raki’s. TOPPLEK! 

- Route SH75 van Permet naar Korca.   Doe dit in 2x. Onderweg kom je 2 campings tegen. De 

route is lastig rijden, maar adembenemend mooi. 

- Korca: een stadje            

- Voskopoje   

- Prespameer     p4n geeft mooie slaapplekjes. De dorpjes erbij zijn heel authentiek. 



- Ohridlake nabij Lin.    Naast camping Erlin beach is er een mooie p4n-plek langs het water. Je 

kan vandaaruit wandelen naar Lin langs het water, prachtige wandeling langs hele mooie 

tuintjes. Het dorpje Lin is heel mooi. 

Pogradec is een grotere stad aan Ohridlake. Niet veel moois… 

- Kruje is ook bekend. 

- Tirana is niet zo interessant. Het is een heksenketel van verkeer. Eens je in het centrum rijdt, 

zit je muurvast in het toeterende verkeer zonder regels. Je gaat er beter niet in. Als je graag 

naar Tirana gaat, ga dan naar camping Dajti, hele lieve mensen. Let wel: de oprijweg is niet 

geschikt voor lange campers. Je krijgt er verse melk van de koe, groenten, eitjes, …  

 

Voor andere info: mail gerust naar 

lambrecht.els@hotmail.com 
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